
 

  De Strandloper 56e jaargang nummer 1, maart 2024  46 

Natuur tussen de bollen 
Sandra Vink 

Mijn interesse in de natuur is 

aangewakkerd in de jaren bij de 

vogelvereniging, onder de 

bezielende leiding van Dick 

Passchier. Roeien op Nieuwkoop, 

struinen door Ruinen en altijd een 

kijker mee. 

De afgelopen 40 jaar ben ik lid 

gebleven en genoot mee van de 

verhalen in de Strandloper. 

Sinds pakweg 2020 ben ik bezig 

met fotograferen en om het onder de 

knie te krijgen, was het stukje voormalig bollengrond tussen de Gooweg, de 

Geversbaan, de van Berckelweg en de Nieuwe vaart het plekje waar ik dagelijks te vinden was. Het zijn niet de bijzondere 

soorten waar ik naar op zoek was, maar om de gewone soorten bijzonder in beeld te brengen.  

Een gedeelte van het gebied staat elk jaar met bloembollen en een gedeelte bleef braak liggend land. 

In de stukjes braakliggend gebied groeien allerlei plantensoorten samen met 

gewassen die de jaren ervoor verbouwd werden. Lelies met Vogelwikke, 

Zonnebloemen met Klaver, diverse soorten 

distels. Waar voorheen geen insect te 

bekennen was, begon het nu volop te 

zoemen van de hommels en de wilde bijen.  

Ik was verwonderd toen ik op een ochtend, 

tijdens het gouden uurtje de Wespspin 

tegenkwam. En niet eentje, bij nader inzien 

waren het er honderden. In elk webje op 

het veld zat er een; de dauwdruppels 

glinsterend in de opkomende zon. 

Op het stukje grond tegen de van 

Berckelweg groeiden veel hogere gewassen samen met verdwaalde Zonnebloemen en 

uitgeschoten Venkel. Pakweg anderhalf jaar 

is daar niet gemaaid en de gewassen konden 

lekker hun gang gaan. Het werd een 

broedplaats voor een koppel Patrijzen. 

Menig keer stond ik er bijna op en schoten 

ze krijsend onder mijn schoen vandaan. Ik heb ze helaas niet op “korrel” kunnen 

nemen. Hun broedpoging is in ieder geval geslaagd. De laatste keer dat ik ze 

zag, waren het er plots een stuk of zeven. 

Tussen de ‘dode’ struikjes zaten  in het najaar zwermen Vinken, Rietgorzen en 

ander klein gespuis. 

De gaatjes in de grond en de Blauwe Reigers en de Grote Zilverreiger die er 

tussen door liepen (meestal een stuk of 4) getuigden van kleine zoogdieren. Ik 

denk Woelmuizen. Ik heb een wazige foto met een Torenvalk op een paaltje die iets zit te eten wat lijkt op zoiets.  

Helaas is het afgelopen najaar alles gemaaid en de volgende 

dag waren alle kleine 

vogeltjes verdwenen. 

 

Ik hoop dat het gebiedje 

komend jaar weer met rust 

gelaten wordt, zodat alles 

weer terug kan groeien. 

Bijgevoegd een aantal foto’s 

om te laten zien dat een op het 

eerste gezicht toch zo 

onooglijk stukje grond, 

gekneld tussen de autowegen, 

zo mooi kan zijn. 

 




