Nestgeluk bij Driebruggen: ons Wielewaal avontuur
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Zo'n anderhalf jaar geleden werden wij door
Fred opgeleid als beginnend vogelaar.
Sindsdien trekken we er regelmatig op uit,
altijd op zoek naar nieuwe soorten om te
ontdekken. Een van onze laatste avonturen
bracht ons naar de Driebruggen in
Valkenswaard, met als doel de zeldzame
Draaihals te spotten. We hadden gehoord
dat deze daar was waargenomen, dus onze
ogen en oren stonden op scherp. Zeker voor
de Draaihals, maar uiteraard ook voor
andere soorten.

Tijdens eerdere pogingen op de Plateaux om
de Wielewaal te zien, hadden we alleen hun
prachtige roep gehoord en er drie snel
achter elkaar aan zien vliegen. Helaas
hebben we ze toen niet in de telescoop
kunnen zetten, maar deze keer was het
anders. Terwijl we langs de hei liepen,
volgden we een geluid dat van zo'n 150
meter afstand leek te komen. Ergens langs
de bosrand, die we vervolgens flink
afgespeurd hebben met de kijker. En ja
hoor, we zagen beweging. Zou het de
Wielewaal zijn?
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Vrouw wielewaal op het nest bij Driebruggen, 20 mei

2024 (digiscoop, Kevin Peters)

Jawel, we hadden het vrouwtje in beeld! En
dat niet alleen, ze had haar bek vol
nestmateriaal. Opletten dus! Huppend van
tak naar tak konden we haar goed volgen tot
ze uiteindelijk op de magische plek
aankwam: het Wielewalennest. Ze ging
direct aan de slag om verder aan haar nest
te bouwen. Het was een prachtige
waarneming en vanaf dat moment hielden
we het nest nauwlettend in de gaten. Zowel
het mannetje als het vrouwtje lieten zich
goed zien, waarbij het vrouwtje vooral de
bouwwerkzaamheden voor haar rekening
nam. Steeds als het vrouwtje bij het nest aan
het werk was, liet juist het mannetje flink
van zich horen: diedeljo!

Na een tijdje observeren besloten we
dichterbij te gaan kijken, uiteraard zonder ze
te storen. We hebben het geluk gehad om
zowel man als vrouw Wielewaal en hun
nestje mooi vast te leggen.

Man Wielewaal op de uitkijk bij Driebruggen, 20 mei
2024 (Rob van Woerkum)

Op het moment van schrijven wordt er druk
gebroed, en we hopen dat we binnenkort
beschuit met muisjes kunnen eten. We gaan
zeker terug als de jonge Wielewalen uit de
eieren zijn gekomen!



