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Joop van Ardenne

Uit oude opgave

Ten behoeve van het Vogeltrekstation ben ik bezig met het invoeren van oude 
ringgegevens daterend uit de periode tussen 1911 en 1960. Daarbij kom ik soms 
verrassende zaken tegen, waarvan ik hier een anekdote met u wil delen omdat ik 

me er helemaal in kan vinden.

Dat ringers soms zo gedreven zijn om koste wat kost vogels te ringen, blijkt uit de volgende 
passage, die ik aantrof bij de opgave van geringde vogels. Een ringer uit Alblasserdam 
schreef op 6 juni 1940 aan de directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te 
Leiden het volgende: “Ondanks de gevechtshandelingen in deze streek zijn alle door mij 
geringde vogels goed uitgevlogen”. Deze ringer had op 9 mei 1940 te Woudenberg 2 
nesten met zanglijsters geringd.

Hij vervolgde in zijn brief: “Tevens wilde ik u vragen of wij doorgaan met het ringonderzoek. 
Aangezien ik tijdens de gevechten bij Rhenen mijn gehele persoonlijke bagage verloren 
heb, waarin al mijn ringen kleine maten zaten, zou ik het op prijs stellen van u een 
hoeveelheid zangvogel –  en spreeuwenringen te ontvangen. Nu ik gedemobiliseerd ben 
kom ik o.a. weer geregeld in het moerasgebied nabij Kinderdijk. Waar ik mij ook vorig 
jaar met ’t ringen van zwarte sterns heb bezig gehouden”.  enz.  enz.

Hij had inderdaad op 13 juli 1940 weer jonge zwarte sterns geringd in Kinderdijk.

Mij leek het zo te zijn, of in ieder geval kwam het zo op mij over: al zijn de omstandigheden 
nog zo bar,  een vogelringer gaat als het ook maar enigszins mogelijk is gewoon door met 
het vangen en ringen van vogels.
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