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Lichtjes in de ogen

Hugo Vos (deelnemer cursus 2023/2024)

Het was in een vakantiehuis in de Weerribben dat het ijsvogeltje ter sprake kwam
dat twee van ons hadden zien vliegen. Ze vertelden ons over een vogelcursus die ze
hadden gevolgd in 't Gooi en dat ze sindsdien overal bijzondere vogeltjes zagen. Er

gloeiden lichtjes in hun ogen.

Wat lacherige en nieuwsgierige vragen
van de anderen volgden. Er klonken
vooroordelen en meningen in door.
‘Vogelaars’ en ‘stoffig), dat soort zaken.
Maar de antwoorden waren zo doorspekt
van enthousiasme over inspirerende
avonden en avontuurlijke excursies, dat er
ergens in ons een verlangen voelbaar werd
naar net zulke lichtjes in onze eigen ogen.
lemand opperde half voor de grap: “Zullen
we ons met z'n allen opgeven?”

“Zou ik doen”, riepen de twee in koor,

“Wij gaan in ieder geval nég een keer
meedoen.”

Dat vond ik bijzonder. Als mensen zich
twee keer voor eenzelfde cursus opgeven
dan zal het wel het iets hébben.

Wij ook
Gedekt door de gedachte ‘Als het niks
wordt, hebben we sowieso een paar leuke
avonden en een paar leuke uitjes met
elkaar’, repte de vrienden-appgroep de
daaropvolgende week: “Wij hebben ons
opgegeven hoor!” en “Wij ook!” en “Ik
ook!” en “Wij kunnen er niet meer bij! Maar

we hebben hem dus al een keer gevolgd,
dus dat geeft niet...”

Zo kwam het dat ik op een najaarsavond
vanuit Hilversum in de regen over

die donkere weg fietste naar een mij
onbekend zaaltje in de bossen bij Bussum.
Ik verwachtte daar een man of tien, twaalf
te ontmoeten waarvan er zeven mijn
vrienden zouden zijn. Dat bord in de berm
(een vogel) met daarop: ‘Vogelcursus’

met een pijl naar links vond ik schattig
overdreven voor twaalf mensen, maar het
hielp me wel de weg te vinden.

Binnen stonden ruim vijftig stoelen

klaar. Dat had ik niet zien aankomen.

Een geolied team van vrijwilligers zorgde
voor presentielijsten en koffie en deelde
hand-outs uit. Er was ervaring merkbaar.
Dit hadden ze eerder gedaan. En zowaar...
alle stoelen raakten vol!

Na de opening en het warme welkom
werden we al snel volgegoten met kennis
over het ‘vogelen’ en over datgene waar

al die vrijwilligers lichtjes van in de ogen
kregen: vogels!

Het werd een aangename wekelijkse
routine, aangevuld met soms koude en
natte maar altijd fijne excursies.

Vogelcursus voor beginners

De vogelcursus voor beginnende vogelaars is niet meer weg te denken bij de Vogelwerkgroep. ( y

leder jaar opnieuw is de belangstelling groot en het enthousiasme van de deelnemers uitzonderlijk. '

Sinds 2023 hebben wij de Voor- en Najaarscursus samengevoegd tot een geheel: je kunt je alleen aanmelden voor een heel seizoen.
Het eerste blok start in oktober van elk jaar (6 weken) en het tweede blok in maart (ook 6 weken). Aan het eind van de cursus hebben
de deelnemers een aardige basiskennis opgedaan. Om deze kennis verder uit te bouwen in de praktijk kan je deelnemen aan tal van
werkgroepen die in onze vereniging actief zijn en natuurlijk aan de excursies die VWG organiseert.

Hoort zegt het voort

IJsvogel | Doortje van Dijk

Niet meer hetzelfde

Tja... en nou ben ik de sigaar. Ik hoor

en zie inmiddels overal vogels. Ik kan

geen bos meer in zonder mijn (best dure)
verrekijker. Wandelvrienden van mij
mopperen dat wandelen met mij niet meer
hetzelfde is. Ik sta heel vaak stil en tuur.

Ik wandel met mijn oren open. In het bos,
door de polders, langs het water. Het is
hopeloos. Zelfs de hond zucht als ze met
mij uit wandelen moet. Ze maakt geen
meters meer.

In mijn huiskamer staat inmiddels een
heuse (ook best dure) spotting scope’
gericht op het kleine stukje groen
tegenover mijn appartement.

Bij iedere vogel die ik zie of hoor gloeien
mijn ogen op. Gisterochtend maakten al
mijn gelukshormonen een sprongetje toen
ik in het bos voor het eerst van mijn leven
een Tjiftjaf aanschouwde. Gehoord had ik
’m vaak, live gezien nog nooit.

Eris iets gebeurd in mij vrees ik. 1k ga zelfs
op vogelzangles binnenkort. Het moet niet
gekker worden.

Ik vraag me vaak af hoe het zo gekomen is.
Ik vermoed dat het komt door de lichtjes
in al die ogen. Die zijn besmettelijk.

Francis Bakker 4

Ken je iemand die door jouw enthousiaste verhalen over vogels belangstelling heeft, attendeer dan op de Vogelcursus voor beginners

die elk jaar in oktober van start gaat. Heb je zelf de cursus in het verleden al een keer gedaan en wil je nog eens op herhaling om de boel
wat op te frissen of heb je meer tijd beschikbaar om fanatieker te gaan vogelen, dan kan je je nog een keer aanmelden als het minimaal
twee jaar geleden is dat je de cursus voor het eerst deed.

Ga naar de knop “aanmelden Vogelcursus” op de homepage van VWG en meld je aan!



