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Toch was het juist de Lambis schelp die mijn interesse wekte. 
Het was een nog niet geheel volwassen exemplaar met een totale 
lengte van 22 cm en een groot gat aan de rugzijde in de voorlaat-
ste omgang (fig. 1). De plaats van het gat wijst er op dat deze 
beschadiging expres was aangebracht om door dat gat bij de spier 
te komen die het lichaam van de slak met de columella verbindt. 
Door dit gat kon deze spier eenvoudig doorgesneden worden.
In het verleden heb ik al eens dergelijke exemplaren ontvangen 
uit een oude hoop keukenafval van bedoeïen in de Sinaï (Mienis, 
2000). Ook bevinden zich dergelijke exemplaren in het Joe Alon 
Centrum, een museum gewijd aan het bedoeïnenleven in Israël 
en Sinaï, nabij Kibboets Lahav (gezien 31 maart 2015). 
Wat het meest opvalt, is dat het gat aan de rugzijde van de voor-
laatste omgang zich op precies dezelfde plek bevindt als bij 
exemplaren van Lobatus gigas (Linnaeus, 1758) waarvan het 
vlees gegeten werd door mensen in het Caraïbische gebied. Er 
zijn nog wel meer overeenkomsten tussen de exploitatie van 
Lambis truncata sebae in Sinaï en Lobatus gigas in het Caraï-
bische gebied maar daarover een andere keer. 

Het onderhavige exemplaar ligt voorlopig uitgestald in de 
anthropologisch getinte schelpenvitrine in de molluskenverza-
meling van de ‘Steinhardt Museum of Natural History’ in de 
Universiteit van Tel Aviv. 
Mijn dank gaat uit naar mijn collega en vriend Oz Rittner voor 
de begeleidende foto.
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Even voorstellen: Alain van ’t Woudt

Mijn naam is Alain van 
’t Woudt. In het dagelijks 
leven adjunct-directeur op 
een basisschool. Geboren 
in Delft, woonachtig in 
Den Hoorn (ZH). 
Als kind kwam ik met 
mijn opa regelmatig in het 
Zeebiologisch museum 
aan de Dr. Lelykade in 
Scheveningen. Het 
museum zit al een tijdje 
op een andere locatie en 
de naam is ondertussen 
veranderd in Muzee. Ik 
mocht altijd na afloop wat 
kopen in de schelpenwin-

kel, terwijl mijn opa iets moois zocht voor zijn verzameling. Hij 
verzamelde op schoonheid en kleur en kocht dus iets ‘op het 
oog’. Zo werd hij de trotse bezitter van een van de eerste Conus 
gloriamaris en als ik het me goed herinner lag die in de vitrine 
voor 550 gulden. Een klein exemplaar.
Na het overlijden van mijn opa is zijn collectie in dozen gegaan 
en nadat ikzelf verhuisd was naar een grote(re) woning ben ik 
alles gaan uitpakken en sorteren. Op die manier werd mijn schel-
penenthousiasme wederom aangewakkerd. Toen ik een adver-
tentie tegenkwam van een schelpendag in Muzee, ben ik uit 
nieuwsgierigheid maar eens gaan kijken. Daar ontmoette ik een 
Conus-fanaat, Paul Kersten, die vol enthousiasme vertelde over 
zijn hobby en zijn voorliefde voor Conidae. Of ik een keer zin 
had om langs te komen…. Een paar weken later mocht ik de 
schitterende collectie bewonderen, kreeg ik wat ‘opstartconus-
sen’ mee en vervolgens is het nooit meer goed gekomen…

Ik ben enorm aan het verzamelen gegaan, onder aanvoering van 
Paul, en ik heb mijn verzameling van 4 conussen binnen drie jaar 
uitgebreid naar meer dan 600 verschillende soorten. Ik las alles 
over Conidae wat ik maar kon vinden en verslond alle informatie 
in de boeken… Inmiddels heb ik een grote algemene verzame-
ling, met een wat meer specialistische mediterrane collectie en 
een Conus ventricosus (= mediterraneus) verzameling van meer 
dan 30 verschillende locaties. En het gaat maar door.
Social media bracht me bij Gab Mulder, Anthonie van Peursen en 
Hannco Bakker en met regelmaat spreken we af met elkaar om te 
gaan zoeken of om gewoon te praten over onze prachtige hobby. 
In mijn vrije tijd bevind ik me vaak in de natuur (bos of zee) 
en ‘schelp’ en ‘vogel’ ik wat af. Zo nu en dan bezoek ik ook de 
NMV-dagen in Naturalis. Ik heb nog geen moment spijt gehad 
van die eerste dag waarop ik met mijn opa voor het eerst in 
Scheveningen kwam….
Het stokje geef ik graag door aan Jordy van der Beek….ik ben 
benieuwd wat hij te vertellen heeft.
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Fig. 1.  De auteur toont trots één van 
 zijn Conus-schatten.

Fig. 2.  Voor de verzameling is inmiddels een eigen collectie 
 ruimte ingericht.


