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Moge dit een troost zijn voor de zwaar beproefde weduwe en voor
zijn zoon.
Lodewijk, rust in vrede !

L. COOMANS DE RUITER.
M. J. TEI<KE.

Ter nagedachtenis van Ir Johannes BOEKESTEIN,
in leven Koninklijk Houtvester.

Op 24 September 1952 overleed te Vaassen ons medelid Ir Johan­
nes BOEKESTEIN.
BOEKESTEIN werd in de vergadering van 10 October 1943 tot lid
vande Club benoemd, op voordracht van zijn Wageningse studie­
genoot Baron Van Tuyll van Serooskerken te Geldrop.
Zijn eerste kennismaking met de Clubleden had plaats te Kampen,
op de vergadering van 20 Mei 1944, voorafgaande aan de excursie
naar het Kampereiland. Op de gewone vergaderingen kwam hij
aanvankelijk weinig, maar op de excursies was hij steeds een van
de trouwste deelnemers. Oaar leerden we elkaar nader kennen en
verschillende tochten maakten wij sindsdien samen. Toen vorig
jaar, door de pokkenepidemie de Clubexcursie op het laatste ogen­
blijk moest worden afgelast, nam hij onmiddellijk het initiatief voor
een prive-excursie naar de Lindevallei en Gaasterland, waaraan zijn
drie tochtgenoten de meest aangename herinneringen bewaren. Oat
zelfde jaar leidde BOEKESTEIN me rond in de uitgestrekte bossen
van de onder zijn supervisie staande Koninklijke Oomeinen, waar­
bij steeds weer bleek hoe hij opging in zijn werk en hoe zeer de
broedvogelstand hem ter harte ging. Ook kwam hij naar Kampen
voor een bezoek aan het Zwarte Meer-reservaat en dit jaar gingen
we op zijn voorstel vroegtijdig naar Heeze waardoor het mogelijk
werd onder leiding van zijn vriend Van Tuyll een interessante
v66r-excursie te maken. Enige dagen daarna kwam hij opnieuw
naar Kampen, ditmaal voor een bezoek aan de terreinen van de
toekomstige Oosterpolder. Oit werd tevens onze laatste ontmoeting.
Op de najaarsvergadering te Amsterdam vernamen we voor het
eerst, dat BOEKESTEIN door een deze zomer heersende ernstige
ziekte was aangetast en elf dagen daarna is reeds het einde ge­
komen, op de leeftijd van slechts 35 jaar.
Groot is onze deelneming met zijn vrouw en zijn drie nog zeer
jonge kindertjes en gevoelig is ook het verlies voor onze Club, die
met hem een van de enthousiaste en kundige leden van de jongere
garde verliest.

C. G. B. TEN KATE.
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