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IN MEMORIAM PASTOOR J.N. VAN DEN BRINK
(1905-1974)

Op 16 augustus 1974 overleed te Uithoorn op 69-jarige leeftijd Pastoor
J. N. van den Brink, een toegewijd lid van de Club van Nederlandse Vogel-
kundigen en natuurminnaar van de oude stempel.

Jacobus Nicolaas van den Brink werd op 13 februari 1905 te Laren uit een
Gooise weverfamilie geboren. Na als kapelaan te hebben gediend in Cothen,
Bunnik en Arnhem, was hij pastoor in Musselkanaal en Uithoorn. Voor de
natuur en vooral voor vogels, bloemen en voor de jacht had hij van jongsaf
aan een grote belangstelling. Als kapelaan studeerde hij drie jaar biologie in
Utrecht. Zijn jacht-passie bracht hem in vele landen van Europa. Op grond
van zijn ervaring werd hij lid van de Jachtraad en medewerker van ,.De Ne-
derlandse Jager” onder het pseudoniem Engelbert. Hoogtepunten uit zijn
ornithologische loopbaan zijn o.a. de vaststelling van een van de eerste Turkse
Tortels in ons land in Musselkanaal in 1950 (Limosa 24: 10) en een verzamel-
en jacht-expeditie naar Uganda in 1965 waarvan het Zodlogisch Museum te
Amsterdam in bijzondere mate heeft geprofiteerd. Soms kreeg men de indruk
dat de vogelstudie en de jacht hem meer in beslag namen dan zijn herderlijk
werk, maar dat was toch niet waar, want zijn hele leven en denken was door-
trokken van een-diep gevoeld en ,,verlicht” katholiek geloof dat overigens
ook aan zijn instelling tegenover de natuur en de jacht een romantische, zij
het voor sommigen wat te anthropocentrische tint gaf. Bij zijn vrienden
waren zijn hartelijke gastvrijheid, zijn smakelijke verhalen en zijn gevulde
ornithologische bibliotheek en wijnkelder spreekwoordelijk.
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