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Op de uitkijk bij Rehdener Moor;
’s morgens om half zeven,
2 november 2024 | Rob Prinzen

Excursie naar Diepholz

Rob Prinzen

Van 1-3 november vond het VWG-weekend Diepholz in Noord-Duitsland plaats. Met
veertig deelnemers was de belangstelling groot. Doel van de reis was het bekijken

van de Kraanvogels, die zich vanuit de veengebieden en onbegaanbare moerassen

van Scandinavié in Noord-Duitsland verzamelen. Na een korte stop beginnen ze

daar aan de grote reis richting het zuiden van Europa.

We werden ingedeeld in vier groepen
die niet allemaal dezelfde locaties
bezochten. Ik beschrijf een paar van de
uitstapjes die ik met onze groep heb
gedaan.

Op zaterdagochtend gingen we om

zes uur naar een rustig landweggetje
vlakbij de Rehdener Moor; een van de
hoogveengebieden waar de Kraanvogels
zijn. Het was machtig mooi om daar in
het donker aan te komen. Je hoorde

de Kraanvogels en ganzen al zachtjes.
Gaandeweg nam het geluid toe en op
een zeker moment was er een explosie
van vogelgeluiden. Alsof er een sneltrein
voorbijkomt. Tegelijkertijd zag je grote
groepen Kraanvogels en Kolganzen over
de bomen wegvliegen.

Dit weekend waren de omstandigheden
zeer gunstig voor de trek naar het
zuiden. Helder weer met zachte
noordoostenwind in de rug.

Een uurtje later bleek de trek van de
Kraanvogels bij het hotel goed te zien.
Dit bleek een plek met gunstige thermiek
waarin enorme groepen van soms
honderden vogels in cirkels vliegen

om hoogte te winnen om dan in een
grote V-vorm naar het zuiden weg te
trekken. In een uur tijd werden 12.000
Kraanvogels geteld.

Kijkhut
Hoogtepunt van de reis was voor mij

het bezoek op zondagochtend aan de
Uchter Moor. Dit was 50 minuten rijden

vanaf het hotel. Vanuit de kijkhut had

je prachtig uitzicht over een meertje,
waarin duizenden Kraanvogels en
Kolganzen stonden. De nacht was

helder geweest waardoor de grasvelden
bevroren waren en er een dunne

laag mist boven de grond hing. De
opkomende zon toverde de lucht oranje-
rood en dat was het sein voor veel vogels
om weg te vliegen. Een fantastisch
gezicht dat verrijkt werd met het
continue geroep van de Kraanvogels.

In een uur tijd vertrokken vele vogels,
terwijl het licht en de mist het landschap
steeds een andere sfeer gaven. Als
fotograaf weet je soms niet waar je moet
kijken. Een prachtige afsluiting van een
mooi weekend.

e a =
Uitzicht vanuit de Kijkhut Uchter Moor, 3 november 2024 | Rob Prinzen




