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IN MEMORIAM BRAM MIDDELHOEK

Vermoedelijk zal het aan slechts weinigen bekend zijn, dat
kort geleden ons lid de Heer A. Middelhoek overleed. Wij kennen
hem als iemand met een sterk karakier en als een grote persoon-
lijkheid. Dit krachtige kwam o.a. tot uitdrukking in de gespannen
lijnen van zijn prachtige pentekeningen en in de forse streek van
zijn mooie, doorzichtige aquarellen,

De vereniging profiteerde van zijn artistieke gaven: voor
"Fungus" maakte hij verscheidene illusiraties, gaf een soort schrif-
telijke cursus voor het leren tekenen van paddestoelen in de vorm
van een serie artikelen in dit zelfde blad - tekende hij ook niet het
titelblad ? - gaf aanwijzingen bij het aquarellexen.

Bram bezat een zekere - ik dacht -gerechivaardigde- trois Hij
was veelzijdig begaafd en presteerde veel. Daardoor namen hem ook
veel andere dingen, dan de mycologie in beslag, iets, wat we eigen-
lijk betreurden, want Bram had beslist een goed inzicht en het is ge-
bleken, dat hij zijn goede kijk op paddestoelen (vooral op russula's)
had behouden, ook toen hij er zich niet ernstig meer mee bezig hield

Toch had de mycologie tot voor kort zijn warme belangstelling.
Die belangstelling gold trouwens de hele natuur, die voor hem meer
was dan wetenschappelijk objekt. Hij had ook liefde voor de natuur
en het deed hem pijn, wanneer hij zich realiseerde, hoezeer de na-
tuur werd aangetast door de bestrijdingsmiddelen.

Al zullen de meesten van ons Bram nu niet missen - hij is,
naar ik meen, de laatste tien jaar niet meer op excursie geweest -
de oudere leden zullen hem blijven eren als een intelligent, begaafd
mycoloog en trouw lid.

[Hij ruste in vrede.
M. van Vuure.




