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jaargang 14-6-(1943) vinden we het laatste woord van de redakteur die deze funktie
ca. 12 jaar heeft verricht. Hij werd opgevolgd door Dr. J.5. Zaneveld. Op de
algemene vergadering van 29 juli 1946 werd De Veye tot voorzitter van de
vereniging benoemd, in 1948 werd hij herkozen enin 1952 ruilde hij van funktie met
Dr. A.F. M. Reynders en werd vice-voorzitter.In 1954 trad hij afen werd hij wegens
zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging met het erelidmaatschap vereerd.

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn echtgenote, zijn kinderen en
verdere nabestaanden. Mogen zij bij dit grote verlies kracht putten uit de
wetenschap dat velen in het land met eerbied en warmte aan de overledene zullen
terugdenken. F.A. van den Bergh.

Een paar apart

Tijdens de jaarvergadering, op 28 maart te Utrecht gehouden, werden Fransen
Dien Tjallingii door het bestuur voorgedragen als Ereleden van de vereniging. De
voorzitter motiveerde dit voorstel door te wijzen op het grote aantal aktiviteiten dat
door beiden in het voordeel van zowel de vereniging als van de mycologie in het
algemeen werd ontwikkeld. Hij wees met name op het grote aantal publikaties van
hun hand, op hun aandeel in nog lopende projekten zoals de check-list en de lijst van
nederlandse paddestoelennamen, hun aandeel in het tot stand komen van de
kommissie "Paddestoelen en Natuurbehoud”, hun lidmaatschap van de Flora-
kommissie, hun leidende rol bij de inventarisatie van de IJsselmeerpolders, de
jaarlijkse organisatie van de zogeheten "mikroskopiedag voor beginners’” en de
talrijke exkursies die zij leidden of waarop zij op een andere wijze hun stempel
drukten (werkweken !). Uit het applaus waarmee de vergadering het voorstel
aanvaardde kon worden afgeleid dat men een uitvoerige motivatie nauwelijks nodig
achtte en dat men van harte instemde met de benoeming van Frans en Dien tot
ereleden van de Nederlandse Mycologische Vereniging. Na een kort dankwoord
van Frans, namens beiden, konden zij van de aanwezige leden de gelukwensen in
ontvangst nemen. Ook de redaktie van Coolia sluit daar van harte bij aan en hoopt
ook in de toekomst nog menige pennevrucht van ons aller Frans en Dien ter tafel te

krijgen.



