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TOP-5

Het is opvallend hoeveel uitverkiezingen er de laatste tijd zijn: de grootste Nederlander, de
mooiste plek van ons land, de top 2000. Het is een rage. Ondanks mijn weerzin hiertegen
ben ik toch aangestoken door dit virus en heb ik een top-5 gemaakt van wat voor mij de
mooiste paddestoelenvondsten van 2004 waren:

5. Bij een excursie van de Drentse werkgroep in het Noordbargerbos bij Emmen kwam een
deelnemer uit een sparrenbos met een handvol paarse satijnzwammen: de Blauwe
stippelsteelsatijnzwam (Entoloma dichroum). Stippels waren niet te zien, wel was de
steel metallic blauw, terwijl de hoed lilapaars gekleurd was. Zeldzaam mooi! En dat is
ook meteen het belangrijkste criterium voor dit lijstje.

4. Tijdens de werkweek in Zuid-Limburg trok ik uit een boomstronk, ergens langs een holle
weg, een bijna witte paddestoel uit het vermolmde hout. Ik dacht dat ik mijn hand aan
glas had gesneden, want zowel delen van de paddestoel als mijn handpalm waren
bloedrood gekleurd. De naam van deze paddestoel laat zich raden: Bloedende
champignonparasol (Leucoagaricus badhamii). 

3. In dezelfde werkweek bezochten we onder aanvoering van Henk Huijser het Bunderbos.
Heel veel parasolzwammen, maar het mooist vond ik de drassige zone langs de beek
waar op de net wat hoger gelegen plekken Bittere wasplaat (Hygrocybe reai) stond en,
even verderop, de Koraaltrilzwam (Tremellodendropsis tuberosa), bijna hetzelfde beeld
als op de foto op de omslag van de Rode Lijst.

2. In de loop van oktober zat ik met een klus die veel tijd opslorpte. Het werd goed voor
wasplaten, maar ik kwam weinig buiten. Enigszins gefrustreerd liep ik na een hele dag
teksten corrigeren nog even het Doldersumseveld in. Hier zijn in het stroomgebied van
de Vledder Aa weilanden ontdaan van hun toplaag. Op het kale zand, begroeid met rus
en mossen vond ik in de schemering een paar blauwgroene paddestoeltjes: het
Blauwgroen trechtertje (Omphalina chlorocyanea). Deze zeldzame soort wordt de laatste
jaren wat vaker gevonden, maar dat maakte de kick van die eerste aanblik er niet minder
om.

1. Op het punt om naar Amsterdam te rijden, kreeg ik een telefoontje dat er in een jonge
sparrenaanplant bij Borger het Odeurzwammetje was ontdekt. Ochtendafspraak afgezegd
en met een rotgang naar midden Drenthe. Tussen de druipende sparrentakken ging ik in
de regen als een jachthond op de geur af. Moeilijk was het niet. Het ouderwets parfum,
iets tussen oranjebloesem en rozenwater in, is zeer opdringerig. Temidden van
honderden Tweekleurige vaalhoeden (Hebeloma mesophaeum) groeiden daar kleine
bundels paarsgeschubde paddestoelen: de Odeurzwam (Squamanita odorata), een soort
die ik al sinds ik aan paddestoelen doe – vanaf 1987 - graag wilde zien. Dus logisch dat
deze soort nummer één staat in mijn persoonlijke top-vijf van 2004!
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