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Eli Heimans was probably the best-known member of the provisional committee which initiated
the foundation of the Dutch Mycological Society, NMV, on 17th October 1908. For many years he had
written a weekly or fortnightly article in the ‘Groene Amsterdammer’ dealing with geology, fossils,
plants, mammals, birds, amphibians and also mushrooms. His early and unexpected death put an end
to his co-operation with Jac.P. Thijsse who later became famous for his Verkade Albums. Fortunately,
the Heimans and Thijsse Foundation helps to prevent his vanishing from our collective memory. Fred
Nordheim, a member of the foundation and former photographer at Artis Zoo, talks about his admira-
tion for Heimans as a writer and a man, in an interview with Rob Chrispijn.

Nederlandse Mycologische Vereniging op 17 oktober 1908, was Eli Heimans waar-

schijnlijk het meest bekend bij een groter publiek. Want hij schreef toen al vele jaren
voor de Groene Amsterdammer wekelijks of tweewekelijks een artikel. Uit de behandelde
onderwerpen bleek zijn veelzijdige belangstelling. Die veelgelezen artikelen konden gaan
over gesteenten, fossielen, planten, zoogdieren, vogels, amfibieén en ook over paddenstoelen.
Aan de samenwerking met Jac. P. Thijsse kwam een vroegtijdig einde door de onverwachte
dood van Heimans. Daardoor is Heimans een beetje uit ons collectieve geheugen weggezakt.

Van het voorlopig comité dat het initiatief nam voor de oprichtingsvergadering van de

Figuur 1. Facsimile van een bijdrage van Eli Heimans aan de Groene Amsterdammer van
8 juli 1906. (Bron: Historisch archief van de Groene Amsterdammer.)
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Gelukkig is er de Heimans en Thijsse Stichting en is er Fred Nordheim, lid van deze stichting,
voormalig fotograaf van Artis en groot bewonderaar van Heimans als mens en als schrijver.

Wat was Heimans voor een man?

Eli Heimans was een heel bijzonder mens, van een zuiverheid welke je bij weinig mensen
tegenkomt. Een enorme belangstelling voor de hele natuurlijke historie, direct gevolgd door
het willen ‘mededelen’ in de ware zin van dat woord! Dat vertellen en schrijven kon hij als
bijna geen ander. Hij heeft Thijsse enorm gestimuleerd. Thijsse heeft gezegd dat hij nooit zou
hebben geschreven als niet Heimans hem ertoe had aangezet. Heimans is op natuurhistorisch
gebied wel de belangrijkste man in Nederland (maar ik stuur hier niet aan op een canon!). Je
kunt gerust zeggen dat Heimans de motor was van Jac. P. Thijsse. Het erge

is dat Heimans stierf op 22 juli 1914 en maar 53 is geworden, zodat Thijsse

hem 31 jaar overleefd heeft.

Wat spreekt je zo aan in zijn werk?

Het is van een bijzondere eenvoud en tegelijkertijd getuigt het van een
grote diepzinnigheid. Of het nu gaat om de beschrijving van Groot spring-
zaad of van een onweersbui in het Geuldal, steeds is er die grote intensiteit.
‘Uit ons Krijtland’ bijvoorbeeld is nog steeds echt een boek voor fijnproe-
vers onder de natuurliefhebbers, terwijl het geschreven is in 1911! Elke
natuurliefhebber zou dit boek gelezen moeten hebben. De Limburgers
mogen hem wel dankbaar zijn! Je zet me met deze vraag lelijk onder druk.
Over Heimans praten of schrijven ontroert me altijd weer. Hij is een van
de weinige mensen die mij écht raken! Misschien is het raar, maar het is
dezelfde ontroering die ik voel bij het lezen van Nescio.

Zijn er duidelijke verschillen met Thijsse in stijl of benadering van de onderwerpen?
Thijsse was meer een opportunist, als schrijver popularistischer dan Heimans. Maar nu moet
ik op mijn woorden letten, want ik wil Thijsse niet tekort doen. Ook zijn werk is natuur-
lijk heel belangrijk! Het is een gevoelskwestie: Thijsse was pragmatischer ingesteld, terwijl
Heimans in zijn benadering gevoelsmatiger was én filosofischer.

Van Thijsse kan ik genieten, ik heb niet voor niets alle Verkade aloums. Het mooie is,
tussen beide mannen is er in de zeven jaar dat ze samen schreven nooit, maar dan ook nooit
een conflict geweest! Dat zegt wel iets over het begrip en de waardering die ze voor elkaar
hadden.

Er was toen heel veel natuur, maar er waren maar bar weinig boeken over. Nu is het
omgekeerde waar. Kan je iets zeggen over de toenmalige situatie?

Hoe meer asfalt, hoe mooier de boeken! Hoed je voor te mooie boeken! Ga liever naar buiten,
want als je er alleen maar over leest, wordt buiten binnen. Aan het begin van de vorige eeuw
waren er in ons land op plantengebied wel goede boeken. Je had Oudemans, geweldig wat
betreft plantenkennis. Maar veel te luxueus en te duur voor gewone mensen. Veel boek-
jes waren te moeilijk en te elitair. Pak maar eens zo’n oude Heukels Schoolflora. Daarmee
vergaat je snel de lust om planten te gaan zoeken! Heimans haalde Thijsse over om in hun
koffiepauze — beiden hadden een baan als leraar — een nieuwe, duidelijke flora te maken. Dat
betekende 3400 tekeningen van bloemen, blaadjes, vruchtbeginsels etc. Want Heimans stond
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erop dat alles nieuw was, dat wil zeggen door hen zelf gezien en beleefd! Hun flora kwam
uit in 1899 en er stonden zelfs een paar paddenstoelen in, omdat het een echte veldgids was
voor elke natuurliefhebber!

Hoe ontwikkelde zich bij Heimans de liefde voor de natuur?

Zijn liefde voor de natuur kreeg hij met de paplepel ingegeven door zijn moeder. Hij groeide
op in Zwolle en naarmate hij wat ouder werd, breidde de omvang van zijn zwerftochten zich
uit. Op een dag beklom hij met zijn vader de kerktoren van Zwolle (de Peperbus). Zo van
bovenaf de hele omgeving te kunnen zien als een in de diepte liggende landkaart, alle dorpen,
akkers en wegen, de bossen en de weiden. Het maakt een diepe indruk op de kleine Eli en
het wakkerde zijn verlangen om te zwerven nog verder aan. Bijvoorbeeld naar de Vecht waar
tegen Pinksteren de Kievitsbloemen bij duizenden en duizenden bloeiden. Hij schrijft: “Wij
jongens gingen ze elk jaar geregeld plukken en de meisjes, die bang waren voor natte voeten,
haalden ze bij boezelaars (schortje) vol onder langs de kanaaldijk.” Ook het Engelse Werk
was een geliefde plek om rond te kijken, avonturen te beleven en planten, lege vogelnesten
en waterdieren te verzamelen. Soms vertrok hij ’s morgens extra vroeg van huis om langs de
Heiweg richting Raalte te lopen. Op een keer was hij ingespannen bezig om te proberen een
plantje te determineren, toen hij opschrok van een harde, schelle stem boven hem die riep:
“Pinguicula, zoek maar op!” Ja, het was Vetblad en die harde stem was van een oude vrouw
die kinderen in de buurt ‘Teuverhekse’ noemden. Met een grote, platte rieten mand op haar
rug en een stevige wandelstok in haar hand zwierf ze rond op zoek naar kruiden die ze ver-
kocht aan apotheken. Daarom stond ze ook bekend als Kruidenmarie! Als Eli haar later thuis
opzoekt, staat hij versteld van haar prachtige collecties van gedroogde planten en opgezette
dieren. Maar ze heeft ook levende dieren, zoals Hazelwormen in een glazen bak, en prachtige
plantenboeken. Ze heeft een enorme natuurkennis en Eli zuigt die kennis op als een spons!

Als Heimans in het najaar van 1904 in de Groene Amsterdammer een heel artikel
wijdt aan paddenstoelen, is de respons enorm ...

Ja, dat artikel ging vooral over de eetbaarheid van paddenstoelen. De dagen erna krijgt hij
doosjes, blikjes en pakjes vol paddenstoelen opgestuurd, zoals hij zelf schrijft “van alle zij-
den van het land”. Zo groot was de honger naar kennis. Mensen wilden van hem weten
om welke soorten het ging. We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat er toen vrijwel geen
informatie voorhanden was! Daarom sloeg hun tijdschrift ‘De Levende Natuur’ ook zo aan.
De geinteresseerde natuurliefhebber had eindelijk een plek om te reageren en om zijn of haar
kennis kenbaar te maken. De Levende Natuur was heel familiair, iedereen kon een bijdrage
leveren. Heimans heeft in die jaren zijn best gedaan om zo veel mogelijk kennis over pad-
denstoelen te verzamelen en te delen.

Eetbaarheid was toen een belangrijk thema ...

Dat speelde inderdaad een grote rol. Ook door de mogelijkheid voor mensen om hiermee
(tijdelijk) in hun levensonderhoud te voorzien of gewoon wat bij te verdienen. In 1905 maakt
hij een reis naar Duitsland om er achter te komen hoe groot de kennis daar was ten aanzien
van eetbare paddenstoelen. In Nederland stelde dit niet veel voor en hij verwachtte dat het
daarmee in Duitsland beter gesteld zou zijn, maar dat viel erg tegen. Tenminste, tijdens de
voetreis die hij maakte door de Zuid-Harz samen met zijn broer waarbij ze regelmatig in-
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formeerden bij boeren, burgers en buitenlui. Uiteindelijk wordt Heimans doorverwezen naar
een echte kenner. Dat blijkt een oude vrouw te zijn die alleen maar Weidechampignon en
Eekhoorntjesbrood kent. Een soort als de Grote parasolzwam was haar onbekend, terwijl
Heimans die nota bene een tiental meters van haar huis aantrof!

Noemt Heimans ook nog specifieke plekken in Nederland?

Hij heeft het herhaaldelijk over de Grintweg naar Lage Vuursche. Heimans kwam veel
in Het Gooi. In deze wegberm en in de omringende bossen vindt hij grote hoeveelheden
Cantharellen. Hij noemt ze ook wel ‘eierzwammen’ en vraagt zich onwillekeurig af hoe-
veel duizenden guldens aan eierzwammen hier in deze betrekkelijk kleine bossen jaarlijks
vergaan. Hij noemt het een van de voortreffelijkste eetbare paddenstoelen die er zijn, maar
volgens hem vinden ze maar weinig aftrek. Ondanks al zijn aansporingen heeft Heimans de
Nederlanders niet aan het eten van wilde paddenstoelen gekregen, met uitzondering van de
Cantharel. Deze soort heeft in latere jaren wel degelijk aftrek gevonden!

In een van zijn artikelen heeft hij het uitgebreid over de Stinkzwam, een soort die hij
pas leerde kennen toen hij al 36 was ...
Ja, raar he? En omdat Heimans iemand was
die heel goed om zich heen keek, moet je
concluderen dat die Stinkzwam toen een
stuk minder algemeen was dan nu. Hij
komt hem voor het eerst tegen in 1897 en
omdat hij er geen raad mee weet, stuurt hij
hem met Van Gend en Loos naar zijn vriend
Thijsse. Je kan je voorstellen dat die daar
niet echt blij mee was toen hij het pakketje
opende.

Onbedoeld krijg je ook een idee hoe
het in Amsterdam moet hebben geroken! In
zijn poging om de penetrante geur van de
Stinkzwam te beschrijven, vergelijkt hij die
lucht met die van de Lijnbaansgracht. Dat
geeft wel aan hoe erg het toen was met slecht
werkende riolen die zomaar in de grachten
loosden. Langs veel grachten stonden open
bakken waarin de strontemmers geleegd
konden worden. Ook een opmerking in een
ander stuk zegt iets over het beroerde stadse
milieu uit die tijd. Hij merkt ergens op dat
huisvrouwen en dienstmaagden veel en te-
vergeefs het zilver poetsten. Blijkbaar was
het percentage H,S — een gas met de geur
van rotte eieren - zo hoog dat het zilver al
heel snel weer zwart aansloeg.
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Was Heimans ook betrokken bij de oprichting van de Vereniging
Natuurmonumenten?

Ja, vanaf het allereerste uur. Misschien was Heimans verontwaardiging over de plannen om
het Naardermeer te dempen nog wel groter dan die van Thijsse. Maar hij realiseerde zich ook
dat er hoe dan ook iets moest gebeuren aan het afvalprobleem in Amsterdam.

Beiden trokken ze van leer. Heimans met een artikel in De Groene Amsterdammer, Thijsse
met een groot stuk in het Handelsblad. Samen met Frederik van Eeden hadden ze aan en op
het Naardermeer veel mooie uren beleefd. Dat gaf hen extra aansporing om tegen de demping
te protesteren. En met succes!

Het was toch jouw initiatief om in Zwolle aan de gevel van zijn geboortehuis een
plaquette te bevestigen ?

Dat was niet zijn geboortehuis, maar het huis aan de Papenstraat waar hij is opgegroeid. Er
was wel een soort bordje, maar het stoorde mij enorm dat wat er over Heimans gezegd werd,
zo uiterst summier was. Daarom heb ik de Gemeente Zwolle gebeld en gevraagd of ik een
nieuw bordje mocht schrijven. Dat mocht als ik zelf betaalde. Na een oproep in het blad
Natura werd mij uit alle windstreken geld toegestuurd. Alsof er een grote familie bestond
die oog had voor het belang van Heimans! Daar was ik heel blij om. En dus hangt er nu een
prachtig koperen bordje. Steeds als ik in Zwolle ben, poets ik het even een beetje op (met
Brasso).

Tot slot, wat doet de Heimans en Thijsse Stichting?

Allereerst beheert ze vrijwel alle correspondentie en tekeningen van Heimans en Thijsse,
maar ook van veel tijdgenoten. Ook is er heel veel literatuur, waaronder veel werk van de
Tachtigers. De stichting heeft als doel om het werk van Heimans en Thijsse te verbreiden en
de belangstelling voor de natuur en natuurbeleving levendig te houden. Eens per jaar wordt er
een Heimans en Thijsse prijs uitgereikt aan een instelling of persoon die zich heeft ingespan-
nen op dit gebied. Het is een lieve, arme stichting die nu in een verdomhoekje zit. Letterlijk,
wat ze zitten zo ingepakt dat ze niet kunnen uitpakken. Zo is alles lelijk ontoegankelijk. Het
mooiste was als de stichting een plek kreeg in de Artis bibliotheek, dicht bij het ‘Heimans
diorama’. Of in een daar in te richten natuurmuseum dat Heimans al voor ogen stond en
dan boven de deur een fraai koperen bord met ‘Heimans zaal’! Of nog beter, een bord met
een paar regels uit zijn gedicht ‘Novembernevels’ waarvan hij toen hij ze schreef niet kon
vermoeden dat ze zijn grafschrift zouden worden:

“Wie werkte met liefde blijft leven
Wie gaf van zijn gaaf heeft voor altijd gegeven.”
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