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In memoriam Dinant Wanningen (†30 juni 2012)

Dinsdagmorgen, wanneer de overlijdenskaart van Dinant op de deurmat valt, valt de Coolia, 
het verenigingsblad van de Nederlandse Mycologische Vereniging, er bovenop. Hoe komen 
dingen soms samen? 

Op donderdag de week ervoor heb ik je nog even kort gesproken in het ziekenhuis. Onder 
invloed van de morfine was je tamelijk rustig, 
de pijn werd onderdrukt, maar de eindstrijd 
was begonnen en ik ging met een naar gevoel 
weg. Dat het een ernstige strijd was, had ik 
die week ervoor vernomen; het had me diep 
geraakt.

We hebben ons tijdens dat bezoek nog 
even lekker onderhouden over onze natuurbe-
levingen en de orchideeën op de Silberberg en 
in het bijzonder over het Vrouwenschoentje, 
een orchidee uit de omgeving van Hoxter. 
Met deze bloem had je ook een bijzondere 
binding, want zij vormt een belangrijk on-
derdeel van jouw ex-libris. Op diezelfde ex-
libris prijkt natuurlijk ook een paddenstoel. 
Paddenstoelen, mycologie, een passie die we 
samen deelden, en ik keek op tegen jouw ken-

nis en jouw enthousiasme. Tot in detail beschreef je de beelden van paddenstoelen, die je 
onder de microscoop legde.

Je was IVN-natuurgids, en had je gidsendiploma in 1983 behaald. Enthousiast kon 
je je publiek vermaken. Beroemd zijn je excursies: die waarbij je goud vond onder de 
Regenboogrussula, want de Regenboogrussula groeit alleen daar waar een regenboog de 
grond had geraakt en daar vond je natuurlijk een pot met goud. En wie vond er parels in het 
bos? Jij wist ze te vinden onder de elfenbankjes als de tranen van een fee. We ontmoetten 
elkaar voor het eerst ongeveer eind jaren tachtig. Ik kwam je tegen op een lezing over zoog-
dieren van de KNNV, maar om een of andere reden kwamen paddenstoelen ter sprake, maar 
ook verenigingen als KNNV, IVN en NMV. Jouw kennis en inzet, ook die op het gebied van 
flora en fauna, werd door al deze drie verenigingen gebruikt. Bij de KNNV werkte je mee aan 
rapporten over de Fayersheide en Het Hondenven, bij het IVN hielp je bij het inventariseren 
van nestkastjes in de Gravenallee, schreef je jarenlang de rubriek “Zwammen over zwam-
men” in het lokale contactblad en deed je uiteraard de paddenstoelenexcursies, en dat laatste 
gold ook voor de Nederlandse Mycologische Vereniging. Voor de NMV heb je ook veel 
inventarisaties gedaan en je hebt een uitstekend verzorgd mycologisch herbarium. 

Je afnemende gezondheid weerhield je de laatste paar jaren om nog echt actief naar buiten 
te gaan; toch kon je nog op je fiets langs de weg naar je geliefde paddenstoelen kijken en zelfs 
nog fotograferen. Dan krijg je nog ernstiger longproblemen en als je daar weer van hersteld 
bent, bedrijf je de mycologie vanachter het computerscherm, zo doende kon je op een aantal 
Forums nog actief zijn, om je mycologische kennis nog te laten gelden. Dat soort enthousi-
asme, en door eigen inzet verkregen kennis, ik keek en kijk er altijd een beetje tegen op.

Henri Jansen

Dinant Wanningen, bezig met fotografe-
ren van Ramaria aurea.
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