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J U N I - M O R G E N O P „ G O O I S C H E H E T . 

Zonneglanzen doen nevelen wijken 

Die in 't ochtendkoeltje over heide strijken 

Als doorzichtige wolken; de morgen lacht, 

De leeuwerik stijgt er in jub'lende vlucht 

Al hooger en hooger in ijl-blauwe lucht, 

Verheugd over vliedende nacht. 

Het zonnegoud blinkert in paarlende dauw; 

De lucht weerspiegelt zich hemelsblauw. 

En roodbruine stammen van zonnegoud 

Schragen den koepel van dennewoud, 

Waarin 't al begint te leven! 

Diep adem ik frissche morgenlucht, 

Terwijl voor het koeltje de nachtwind vlucht, 

Verreweg, over velden en dreven! 

Maar, voor de vluchtende nijgt zich het graan, 

Een zoete heide-geur zweeft aan. . . . 
J. GODEFROY. 


