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SLECHTVALK EN MANTELMEEUW. 

HET was in de laatste week van Oktober dat we met ons vieren vogelliefhebbers op 
de onvolprezen „Hoek" (de lieer) tegenwoordig waren bij een schouwspel dat in 
hoge mate sensationeel was, maar toch zo kort van duur, dat wanneer men het 
naar de tijdsduur getrouw zou hebben willen beschrijven, de schildering zou moeten 

samengedrongen worden in éen enkele korte zin. 
Het was in die heerlike trekweek dat we op 'n avond „thuis" kwamen met onder de 

vele ervaringen en waarnemingen van de dag, éen waarvan we allen die avond nog opge
wonden spraken en met de gedachte waaraan we onder de wol ginjjen in de strokribben 
van het huisje van de Vereniging tot bescherming van vogels. Ik hoor nog de woorden 
van diepe minachting waarmee een van ons voor de zoveelste maal op die onbetaalbare 
openluchtvertoning terug kwam: „wat een sul van een beest, om zich zo maar de kaas 
van het brood te laten eten!" En onder het gedruis van de primus en het pruttelen van 
de macaroni werd alles weer van voren af opgerakeld. 

Die regels uit m'n dagboek onder 25 Oktober 1928 zullen ons bij het herlezen weer 
verplaatsen naar dien middag dat we op Nieuwland waren, op de rand van slik en schelp-
strand. Toen we daar zaten op de vochtige grond, en met onze kijkers de kreek, de 
Brielse Maas, het Wijde Slik, de Beer, het strand, kortom de hele wijde ruimte om ons 
heen afzochten en rondspiedden tot aan de verre horizon toe, om niets aan ons oog te 

Hoe de Slechtvalk de prooi grijpt. (Naar KLEINSCIIMIDT). 

laten ontsnappen. En het ontging ons niet! We zagen, wat we wellicht nimmer weer 
zullen zien; niet omdat het niet vaker gebeurt, maar omdat je meestal niet zo boft en 
het toeval je niet steeds gunstig gezind is. 

Op 't Wijde Slik zaten massa's vogels. De troepen drieteentjes waren druk in de weer, 
hier en daar liepen wat zilverplevieren en wat bontbekjes rond. In de verte een gezel
schap blinkende bergeenden, nog verder een honderdtal ganzen en op de Brielsche Maas 
lagen in plakkaten diverse zwemvogels. Meer nabij in de ingang van de kreek zwom 
een troep talingen en smienten rond. 

Toen verscheen de held ten tonele, de schrik van strand en duin. In de verte doemde 
hij op, met rappe vleugelslag en snelle vlucht. Hij naderde, de slechtvalk, waarschijnlik 
éen van de drie, die we de vorige dag zagen. Alle kijkers werden op hem (of haar) 
gericht. Hoe het kwam weet ik niet, misschien door een onverhoedde beweging van een 
van ons, maar plotseling geschiedde het noodlottige, wat voor ons de aanleiding tot een 
zeldzame waarneming betekende: de talingen gingen op, en masse natuurlik en met veel 
lawaai. Ineens was de slechtvalk ertussen en nam er een. We zagen het talinkje worstelen 
in de machtige klauwen. Alles geschiedde even snel en zo rustig, dat het velen niet eens 
opgevallen zou zijn. Maar nog sneller voltrok zich het volgende. 

In het ronde gezichtsveld van onze prismakijkers waarin we de slechtvalk met z'n buit 
zagen vliegen, verscheen plotseling met brede vleugelslag een groote mantelmeeuw, die 
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zich bij de slechtvalk voegde. Toen wat onregelmatige vleugelslagen en het was geschied: 
zonder slag of stoot werd de roofridder van de lucht door een brutale meeuw de pas 
gevangen buit afhandig gemaakt. Geen strijd tussen deze vliegers bij uitnemendheid, 
geen felle vechtpartij van de met geduchte snavels bewapende rovers, geen worsteling 
waarin de ene kracht zich met de andere meet. Wanneer twee vogels elkaar iets in de 
lucht hadden moeten overgeven, had het niet handiger kunnen gebeuren. 

Bij het eerste vermoeden van wat er zich misschien zou gaan afspelen nadat de man-
telmeeuw verschenen was. werden we in ons plotseling de sensatie gewaar, die ieder 
kent die op 't punt staat iets te beleven of denkt spoedig iets schokkends te zullen zien 
gebeuren. Onze zenuwen werden dan ook op 't hevigst gespannen toen we de brutale 
roof op de slechtvalk gezien hadden. Dat zou een felle strijd geven, dat zou de slecht
valk er wel niet bij laten zitten. Maar wat er gebeurde, niet wat we dachten en misschien 
graag gewild hadden. 

We konden wel naar huis gaan, want de slechtvalk vloog na een enkele zwenking naar 
omlaag en streek neer op 't slik, waar hij zeker een half uur bleef zitten. En de mantel
meeuw ging ook naar omlaag en begon z'n maaltijd. Als we niet op onze buiken hadden 
gelegen zouden we zeker op de grond gestampt hebben uit verachting voor de lafheid 
van de valk der valken, en voor de wrede medogenloosheid waarmee de mantelmeeuw 
het nog spartelende talinkje begon te konsumeren. Maar . . . . dieren zijn dieren. Deze 
waarneming zal ik de lezers besparen. 

Maar de mantel meeuw kon toch niet geheel onverdeelde rust genieten tijdens de 
maaltijd: een tweede rakker van zijn slag kwam aanloopen maar scheen toch spoedig de 
vruchteloosheid van enige poging in te zien. 

Toen we de eindelik opvliegende slechtvalk volgden zagen we hem nog eenmaal 
boven 'n troep zwemmende talingen, die als op kommando alle onder doken. 

Om nog even op het pakken van de prooi van de slechtvalk terug te komen, wil ik 
hier medelen wat Dr. O. Kleinschmidt daarover zegt in Berajak, in de monografie van 
Falco Peregrinus, hetwelk hij met een tekening verduidelikt. 

8.2.22. Endlich habe ich das Glück, das Schlagen der Beute deutlich aus nachtster 
Nahe zu beobachten. Bei tiefem Schnee und strengem Frost (— 14° C.) gehe ich kurz 
vor 12 Uhr nach Hedersleben. Vor der Pappel am Bocksborn sehe ich rechts auf einem 
Acker, der mit kleiner Düngerhaufen besetzt ist, einen Krühenschwarm hochflattern. lm 
selben Augenblick saust ein Volk Rebhühnern in angstvollem Eilflug an mir vorbei. Da 
sehe ich schon den Falken hinterdrein und mitten drin Zehn Schritte nur vor mir wag-
recht von rechts nach links gleitend eilt er von hinten her über ein Huhn, nimmt es mit 
den Fangen, die dann mit dem Huhn etwas nach hinten gleiten. Er hebt sich über den 
FalkenbSumen in einer aufwarts ansteigenden Flugkurve so hoch, als wollte er da auf-
baumen, streicht aber weiter und verschwindet über dem Astgewirr und im Schneeflitnmern 
meinen Bliek, wohl um drüben auf dem Felde seine Beute zu kröpfen. 

Das Ganze geht so rasch und doch so ruhig und sicher vor sich, das es ein Nicht
kenner vielleicht gar nicht bemerkt hatte. Der Falke bewegt sich mit dem Huhn im 
Augenblick des Greifens in gleicher Geschwindigkeit, so das sich also Falk und Beute 
in diesem Moment relativ zu einander in Ruhe befinden. Er nimmt das Huhn so bequem 
und sicher von vorn her am Hals, wie wir im Speisewagen eines D-Zuges eine Kaffee-
tasse am Henkei fassen und vom Tisch nehmen, da diese sich genau gleich geschwind 
mit uns vorwarts bewegt. Von einem Stoszen mit Brust oder Krallen kann keine Rede 
sein. Das Huhn kam keinen Zoll aus seiner Flugbahn; es wurde nur in einer sanften 
Kurve allmahlich nach oben gehoben. 

Enkele andere Hoekse waarnemingen kan ik aan de bovengenoemde toevoegen. Aller
eerst dan een ter rehabilitatie van de „bange" slechtvalk. We zagen de volgende dag er 
een bij Nieuwland op een van een troepje opvliegende ganzen stoten. Een andere waar
neming betreft het stoten op een roek, zes maal zeer snel achtereen. Maar misschien is 
dit stoten niet bedoeld om een prooi te bemachtigen, wellicht een plagerij, zonder dan 
in dit plagen menselike bedoelingen te zien. Q p «AKKINK 


