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De leekedisse 

Leekedisse: watersalamander 

Een zuiver waterken ligt in het lover ' 
Te rusten, 't Blauwe zonlicht valt er op, 
En eene spinne kruipt er langzaam over 
En wrijft soms met een pootje om haren kop. 

Nu komt een schrijverke uit het gras gedreven 
En spoedt zich warr'lend door het jonge riet, 
En doet het water eene wijle beven. 
Zoodat de spin verwonderd ommeziet. 

De poel wordt stille, en tusschen grauwe keien. 
Heel diepe langs den grond, zie 'k zachtjes aan 
Een ouwe leekedis zich neerevleien 
En haren steert traag heen en weere gaan, 

Herman Teirlinck 
uit: Verzen. 




