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Zeearend 
Peter Sandifort 

Scherp en blinkend uitgesneden 
staat hij tegen winterluchten, 
door het joelend grauw gemeden. 
Eenzaam zijn de lange vluchten 
die hem naar de golven stuwen 
met hun overstortend schuimen, 
waar zijn veren nors verruwen. 
Stormen dwingt hij naar zijn luimen. 
Leeg en bijtend staan de ogen, 
die naar zilte kimmen reiken. 
Zwijgt de wind — hij is ontvlogen, 
weet in steilten hoog te wijken. 


