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wat Lepus Netscheri- aangaat, dit is een nachtdier, dat een zeer verborgen levenswijze
leidt. Een aapmens of mensaap echter is een dagdier, dat het grootste deel van zijn leven
op de bomen doorbrengt en dus dadelik in het oog valt. Ook kan geen enkele diersoort
zo ontzettend zeldzaam zijn, als de orang pandak verhalen. zotiden doen vermoeden, daar
de soort dan al lang uitgestorven moest zijn.

Zolang dus nog geen huid met een schedel of skelet van de orang pandak gepro-
duceerd wordt, blijf ik al deze verhalen aanzien voor verzinsels, overdrijving, jagerlatijn
of zinsbedrog onder de invloed van de geheimzinnige omgeving van een groot oerbos.

Fort de Kock, Augustus 1918. : EDw. JACOBSON.

NASCHRIET.
(behorende bij het art. over de Kambing Oetan).

Sedert ik het in de September afl. geplaatst stukje over de Kambing Oetan schreef,
kwam ik weer in het bezit van 2 berggeiten, een jong, dat sedert dood ging en een oude bok.

Bij deze laatste vertonen echter de haren op rug en zijden geen wit op de basale
helften, maar zijn geheel zwart.

De maten van volwassen exemplaren zijn:

wijfje mannetje
lichaamslengte (zonder staart) . . . . . . . . . 1245 mM. 1345 mM.
staarb (onder pluitn) . . .. « & & 5 & % owiw.x 106 105
achtesvoet (met hoef) ©. . . . -7 o, L . . .4 332 ., —
schouderhoogte (met hoef) . . . . . . . . . . 741 930
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E. JACOBSON.

De afdeeling Bandoeng naar Tjipanas bij Lembang.

Tegen Zondag, 13 October, schreef de afdeeling en wandeltocht per auto en te voet uit: de leider,
de heer HOOGLAND had er voor gezorgd, dat een paar dagen te voren een beschrijving van enkele
bezienswaardigheden in de krant stond; een goede gedachte, omdat ieder nu de hoofdzaken van de
wandeling van te voren wist.

Twee en twintig dames en heeren reden om zes uur van Bandoeng weg tot drie paal voorbij
Lembang. Bij de thee-onderneming der Cultuur-maatschappij ,Lembang” stapte het gezelschap uit. De
auto’s gingen terug, zouden om elf uur te Dago zijn om allen weer huis-toe te rijden.

De wandeltocht van drie uur ging door een overschoone omgeving, langs steile bergwanden, en
diep ravijn met één waterval en watervalletjes. Aan het slot mooie, hoewel wat wazige vergezichten
over Bandoengs vlakte.

Op botanisch gebied leverde de tocht weinig op. Voor de natuurliefhebbers in ’t groot, was 't
één voortdurend genot. De warme bronnen van Tjipanas trokken veel belangstelling; ze werden druk
gekiekt en één der dames nam zelfs een onvrijwillig bad in ’t warme, ijzerhoudende water.

Op de minuut af waren we te Dago en een half uur later hadden de auto’s de wandelaars in

Bandoeng teruggebracht.
De Secretaris.



