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Beknopt verslag van de ekskursie naar Texel met 7 mannetjes en

3 vrouwtjes onder leiding van Cor de Groot

Vluchten Kramsvogels en Koperwieken vlogen er minder rustig af en aan.

Over de weg, dan laag over het water, vloog een Ijsvogel. Dat was een

goed "begin. De "bedoeling was om eerst zoveel mogelijk de Wadkant te

houden, dus gingen we richting Oude Schild. Bij verschillende plasjes

stopten we weer. Bij Dijkmanshuizen waar het vogelreservaat Thijssens

Fienweide ligt, was veel te zien. O.a. Smienten, Talingen, <J Nonnetje,

Zwarte Ruiter, Bonte Strandlopers, Tureluur, Kemphaan, Bonthekplevieren

en een mooie groep Kluten, die ineens de lucht inging. Kun je iets

mooiers "bedenken?

Beigers stonden verspreid over 't natte land en niet zo ver weg

vloog een $ Blauwe Kiekendief en zeven Botganzen. Weer wat verder een

honderd lijsterachtigen; Koperwieken, Kramsvogels, Grote lijsters m3ar

ook Zanglijsters. Een vlucht trekkende Vinken en twee Boerenzwaluwen

vlogen voorhij. Ook waren er overal nog Graspiepers en Veldleeuwerikken.

Daar stond zelfs nog een Veldleeuwerik te zingen op 6 oktoheri

En overal nog Goudplevieren. Boven een "bosje zagen we een Sperwer weg-

schieten.

Eu richting de Bol. Bij Drijvers Vogelweide wachtte weer een ver-

rassing in de vorm van een tweehonderd Smienten, waaronder veel mooi

uitgekleurde mannen, heel rustig op geringe afstand konden we ze Be-

kijken en hun fluitende roep goed horen. Hier waren o.a. nog Kuifeenden,

twee Dodaarsjes, Wulpen, Bonte Strandlopers, Tureluurs en een Groenpoot-

ruiter. Nu richting Wad, dus de laarzen aan.

Hier vanzelf weer andere soorten als Eidereenden, Aalscholvers, Kanoeten,

Zilverplevieren, Scholeksters en zes Geoorde Putenl Hier tussen nog

enige Reigers en een jonge Drieteenmeeuw.

Steeds daalden er groepjes op het weiland vóór ons. Wulpen stonden er

verspreid tussen; ook zij laten zich nog heel mooi horen.

We hebben na al die regen en wind wel een heel goede dag uitgezocht

om naar het land van de Goudplevieren te trekken. Want zo mogen we Texel

wel noemen in de trektijd! Na aankomst op het eiland hoorden we reeds na

tien minuten rijden het prachtige geluid van ± tweehonderd Goudplevieren,

waarbij we ook nog het overslaande geluid van de zang hoorden.
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Zo zijn ook de Schorren op' Texel weer heel anders dan op Vlieland

en Terschelling, maar zeer de moeite waard. Op de wandeling terug naar

de wagens zagen we vanaf de dijk nog twee Geoorde Futen heel dicht hij,

rustig op 't water dohheren. Maar onze tijd riep. Vte hehben nog vlug

een paar stopplaatsen gehad. Bij de Mokbaai zagen we nog Pijlstaarten

en Slobeenden.

Ik moet wel mijn ekskuus maken voor dit beknopte verslag want we

hebben zoveel gezien wat een betere beschrijving waard is, maar Texel

was nieuw terrein voor me en goede aantekeningen van de omgeving maken

was er niet bij. Daarvoor gingen we te snel. Maar het was een geweldige

dag waar ik toch iets van wilde vertellen. Een dag om nog eens te doen.

Mevr. A. Antonisse

v. Raephorststraat 28

Overveen.


