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I’m dreaming of a white X-mas

Schiphol rukt steeds verder op. De vijfde baan vlak onder

Vijfhuizen. Voor de ontsluiting: een vrije busbaan, de Zuid-

tangent, maar ook paradoxaal genoeg de N22. En de Groene Zoom?

Die blijft een constante, steeds weer opduikende mogelijkheid

om woningbouw in te plannen. Alleen de argumenten wisselen

steeds weer. Was het eerst de woningnood, nu heet het uitruil

van groen: meer groen in de woonwijk en dus mindere daarbui-

ten. Inspraak, volle zalen, protesten, plan van tafel en na

enige tijd weer een nieuw (of oud) plan. Netto resultaat: een

stukje bebouwing erbij en een stukje groen minder. Het moet

immers 'economisch haalbaar' blijven. Schalkwijk is bijna vol

en aan de andere kant van de Ringvaart groeit de Haarlemmer-

meer in rap tempo dicht. Je zou er bijna gedeprimeerd van wor-

den. Daarom maar naar de AW-duinen om lekker te wandelen en

ongecompliceerd te vogelen. Nog volop ruimte en natuur!? Dan

lees ik in de krant "Ruimte voor avontuur in groengebied". Het

gaat dan over de groene strook langs de Ringvaart. Voor m'n

geestesoog zie ik al een klein Oostvaardersplassen met verwil-

derde moerasbossen, ruige rietvelden en de nodige ondiepe

plassen. Ruimte voor de Blauwborsten en Buidelmezen welke ver-

dreven zijn uit het paradijsje Ruigoord. Wilde ganzen in de

regio; Zwarte Sterns
...

Een natte droom of zou het werkelijk-

heid kunnen worden? Het kan, maar waren de landgoederen langs
de binnenduinrand niet ooit zandwingebieden? Ook toen kende

men het principe van werk met werk maken. Elswout is hier een

fraai voorbeeld van. Wat doen we? Gewoon lekker blijven voge-

len of volop in actie voor nieuwe natuur. Beide denk ik, want

actievoeren is niet vol te houden als je niet ook gewoon kunt

genieten van de rijkdom aan vogels in Zuid-Kennemerland.

Nico Slotboom

Wat een heerlijk gezicht: een witte kerstmorgen, pittige

vrieskou. Knerpende sneeuw onder je voeten. Een smal jaagpad

langs het deels bevroren Spaarne. Een oude molen aan een plas-

je omzoomd door gelig riet. De roep van een Meerkoet als ac-

cent van de stilte. Een man met een hond komt tegemoet. ”Wat

is het mooi hè?” Maar dan: ”weet U dat de grond hier bij de

molen verkocht is voor villabouw?” Een deel van het water zal

dan wel gedempt worden. Met een klap weg uit sprookjesland.

Nu al weer 20 jaar woon ik hier in Schalkwijk. Wat is er al

die jaren niet veranderd of in zekere zin gelijk gebleven. Het

weiland met de Blauwe Reigers nu een ’ecologische’ woonwijk.


