In memoriam

In juli ontvingen we het trieste bericht dat Teun Buys was overleden. lk
heb Teun leren kennen als een optimitisch man, plezierig in de
omgang en een vogelaar in hart en nieren. Hij kon intens genieten van
de natuur. De Vogelwerkgroep ging hem na aan het hart. Teun was
vaak aanwezig bij de verschillende activiteiten. Zonder op de
voorgrond te treden stond hij ook klaar om de vereniging te helpen.
Zijn rapportages tijdens de laatste twee jaarvergaderingen in januari
over de controle van de financién zal de aanwezigen nog heugen. Met
een groot gevoel voor de Nederlandse taal werd de eerste maal in
dichtvorm en later in een brief op een vrolijke wijze verslag gedaan
van de debet- en creditzijde. Zelden zal de droge kost van de
financién met zoveel humor zijn opgeluisterd. Wij wensen zijn vrouw
en (klein)kinderen veel sterkte toe.
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