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In memoriam

H.M. de Bilt

Hij ruste in vrede.

Met groot leedvezen gedenken wij het heengaan van onze vogelvriend

H.M. de Bilt. Op weg naar de vergadering van Natuurmonumenten is hem

een ongeluk overkomen, waarvan hij niet meer is hersteld. Wij verlie-

zen in hem iemand die het wel en wee in de natuur ter harte ging, en

vooral de vogels hadden zijn interesse. Hij was een graag gezien

deelnemer aan onze ekskursies en op onze vergaderingen. Door zijn

ziekte moest hij zich de laatste twee jaar beperken, maar van de

maandelijkse uitstapjes met Leutscher en van ’t Sant naar de Flevo-

polders genoot hij volop.

Ons medeleven gaat vooral uit naar zijn vrouw en naar zijn dochter

en haar man.


