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Nieuw voor het bestuur,

niet voor de Vogelwerkgroep
Kennismaking met Johan Stuart

Tijdens de ledenvergadering in november werd ik benoemd als bestuurslid
van de Vogelwerkgroep. Ik wil me graag actief inzetten voor een leuke club
met een belangrijk doel.

Vogels hebben me geboeid, zo lang ik me kan heugen. Mijn vader heeft dat
altijd gestimuleerd. De belangstelling voor vogels leidde eerst tot Zebra-
vinkjes en Japanse Nachtegalen in een kooitje en later in een voliére. Toen
ik buiten van dichtbij een prachtige vogel zag en die met het Rizzla-
vogelboekje van mijn zusje kon determineren als Koperwiek, werd ik ook
enthousiast voor de vogels buiten. Ondertussen spelde ik het geleende
“Zien is Kennen’ en droomde ik ervan dat ook allemaal eens te zien. In de
brugklas trok ik met een vriendje ’s winters de AW-duinen in. Met ver-
kleumde vingers bladerend in vogelgidsjes probeerden we de verschillen
tussen piepers en Leeuwerikken te ontdekken. Dat viel niet mee zonder
hulp van een ervaren vogelaar.

Tijdens mijn studie werd ik door Marc van Roomen van de Vogelwerkgroep
Castricum enthousiast gemaakt om lid te worden van een vogelwerkgroep.
In de bibliotheek achterop Het Vogeljaar vond ik een adres. Mevrouw
Vaandrager, toen secretaris van de Vogelwerkgroep, raadde mij aan op de
telpost langs te gaan. Het was toen 1983.
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Tijdens mijn eerste dag op de trektelpost sloeg meteen het virus over. Ik
maakte kennis met vliegbeelden van onder meer vink, keep, veldleeuwerik
en graspieper en leerde de bijbehorende vluchtroepjes. Er ging een wereld
voor mij open. Na afloop van mijn eerste telling, die toen nog op de boule-
vard werd gehouden, dronk ik met Evert van Huijssteeden en Fred Cottaar
koffie bij Parnassia. Een traditie en een vriendschap was geboren.

De volgende maandag deed ik de eerste telling alleen. Er vloog toen een
Hop langs! Bij de plaatjes van een Hop was ik vaak weggedroomd. Ik was
nu helemaal verkocht.

In de jaren tachtig was ik bij veel
veldwerk van de VWG betrokken en in
1987 verbleef ik drie maanden in
noordoost Griekenland om voor de
Werkgroep Internationaal Wad- en
-~ Watervogels Onderzoek (WIWO) vogel-
onderzoek te doen. Ik maakte daar een
schitterende tijd mee en zag veel
vogels. Later raakte het vogelen wat op
de achtergrond. Ik kreeg een drukke
baan en een gezin, Dagenlang struinen
door de natuur lukte niet meer.

Nu gun ik me wat meer tijd om er op
uit te trekken en zaken voor de
Vogelwerkgroep te doen. Het lijkt me
vooral leuk anderen enthousiast te
maken voor vogels. Ook op mijn werk
voor Landschap Noord-Holland
probeer ik mensen liefde voor de
natuur bij te brengen. Ik ben daar sinds 1990 voorlichter wat betekent dat
je een blad maakt, perscontacten hebt, leden werft, excursieroosters in
elkaar zet, en nog veel meer.

Ik hoop u binnenkort tegen te komen in het veld, in Ter Kleef of op de e-
mailgroep van de vogelwerkgroep.

Johan Stuart, Zeilpad 6, 1991 MT Velserbroek, 023-5389481,
j.stuart@planet.nl
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