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Wild

America

Eerlijk gezegd heb ik Wild America in één adem

uitgelezen. En waarlijk niet alleen, omdat het zo

boeiend geschreven is en omdat de samenwerking
van beide auteurs zo knap is opgelost. (Roger
schrijft telkens een proloog en epiloog voor de

meeste hoofdstukken,
waarvan James’ dagboek-

notities de middenmoot vormen.) Maar vooral

ook, omdat het zo’n leerzaam boek is. Omdat het

ons, misschien wel onbedoeld, telkens weer toont,
dat de Amerikanen ons een slag voor zijn bij het

beheer van hun reservaten. Immers, getuige ook

weer dit boek is men er in de Ver. Staten in ge-

slaagd de recreatiezoekenden in de talrijke natio-

nale parken op te vangen en zodanig te leiden,
dat de waarde van de parken als reservaat er niet
door in het gedrang komt.
En nu weet ik wel, dat die reservaten vele malen

groter zijn dan wat wij in Europa op dit gebied
gewend zijn. Maar het aantal bezoekers loopt er

in de miljoenen! En klaarblijkelijk weet men dit
bezoek in dusdanige banen te leiden, dat planten-
en dierenwereld er toch niet onder lijden.
Daarvoor heeft men overigens even klaarblijke-
lijk veel méér geld ter beschikking, dan hiervoor
in Europa tot nu toe kan worden verkregen.
Maar op de een of andere wijze (en waarlijk niet

door klakkeloze navolging) zullen wij toch met

spoed eveneens een oplossing voor dit probleem
dienen te zoeken. Misschien kan herhaalde lezing
van dit ook overigens zo voortreffelijke en

boeiende boek ons wat op weg helpen. Het gaat
niet alleen over vogels, maar de vogelliefhebber
zal er heel wat van zijn gading in vinden!

Ko Zweeres

Roger Peterson (De Vogelgids) en James Fisher

(The Fulmar, Bird Recognition e.v.a. boeken)
maakten in 1953 in honderd dagen, voornamelijk
met de auto, maar gedeeltelijk ook per vliegtuig,
een tocht van ruim 25.000 mijl langs de grenzen

van de Ver. Staten, een eind
weegs Mexico in en

tenslottenaar de Pribilof-eilandenvoor de noord-

westpunt van Alaska. Precies één meer dan zes-

honderd vogelsoorten werden op die tocht waar-

genomen, waarvan 536 binnen een gebied, waar

nooit tevoren iemand meer dan 497 soorten in

een heel jaar had gezien.
Dat klinkt allemaal wat erg Amerikaans. Men is

in Amerika nu eenmaal verzot op grote getallen
en records. Maar „Wild America”, het boek dat

Roger en James samen hebben geschreven als

resultaat van deze tocht (Collins, London, 1956.

-
30 sh.) is dan ook een boek over Amerika. Een

Amerika overigens, dat heel anders is. dan we

het uit de meeste reisverhalen kennen. Het is het

(nog) ongerepte Amerika, dat zij ons beurtelings
voor ogen stellen, Roger met een kennis van za-

ken, vergaard in een lange reeks van jaren van

zeer intensieve natuurstudie, James door de ogen
van de nieuweling, voor wie alles vreemd en

onbekend is. Roger tenslotte illustreerde het boek

met eengroot aantal voortreffelijke scraperboard-
tekeningen.


