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In memoriam Dr. E.D. van Koersveld
door Dr. M.F. Mörzer+Bruijns

Dergelijke ervaringen zijn weliswaar

zeer persoonlijk, maar hier kunnen de

gedachten van een enkeling toch wel-

licht ten naastebij weergeven, wat in een

grotere kring van vrienden leeft,

riet is overigens niet gemakkelijk om

een man als Van Koersveld te karakteri-

seren en zijn betekenis als bioloog of als

ornitholoog te schetsen. Wij zouden bij
dat laatste trouwens grote kans lopen
de fout te maken op één aspekt van zijn

persoonlijkheid de nadruk te leggen,
riet is vooral zijn persoonlijke instelling

ten opzichte van de natuur, die op mij
steeds de meeste indruk heeft gemaakt,
al heb ik voor zijn wetenschappelijk
werk en de resultaten daarvan groot

respekt.
Die instelling was al kenmerkend voor

hem toen wij elkaar omstreeks 1930

voor het eerst, als jongens nog, ont-

moetten op vogelexcursies naar het slik

bij de haven van Huizen. Kenmerkend

voor het wezen daarvan was een grote

eerbied en liefde voor de natuur, in het

bijzonder voor de vogelwereld. Deze

eerbied en liefde uitten zich aanvankelijk
vooral in een groot enthousiasme voor

het buiten waarnemen. Later, gedurende

zijn studietijd te Utrecht, gaven zij vorm

aan een intense belangstelling voor zijn

studie-onderwerpen.
Uit die tijd danken wij aan hem ook

reeds vele waardevolle vogelwaarne-

mingen. Tenslotte rijpte zijn eerbied tot

een diep besef van mede-verantwoorde-

lijkheid voor het doen en laten van de

mens in de natuur. Dit besef was bepa-
lend voor zijn levenshouding in de laat-

ste jaren, zowel in de tijd, dat hij werkte

bij de fiantenziektenkundige Dienst te

vvageningenais m de jaren dat hij ver-

bonden was aan de afdeling Wild-

en Vogeischade en jacht van het Mi-

nisterie van Landbouw te s-Uraven-

nage.

IK meen, dat er niet veel mensen zijn,
die zonder sentimenteel te worden hun

heide en eerbied voor hetgeen de mens

in de bchepping is gegeven, ondanks de

veie moeilijkheden daaraan veroonaen,

zo consequent hebben laten doorwerken

in hun dagelijkse bemoeiingen als Van

Koersveld.

Zijn goede verstand en zijn zuiver aan-

voelen stelden hem in staat problemen

scherp te omlijnen en door origineel on-

derzoek meer dan eens verrassende op-

lossingen voor moeilijke kwesties te vin-

den. Ook al zijn dergelijke originele op-

lossingen niet altijd direkt in de praktijk
toe te passen, zij geven even zovele

richtlijnen, waarmede verder kan wor-

den gewerkt. Van Koersveld heeft in dit

opzicht waardevol werk gedaan en iets

nagelaten dat „af" is. Zijn heengaan

blijtt voor ons evenwel een groot verlies.

Wij kunnen niet meer op hem terugval-
len, of iets aan hem overlaten, leder

voelt echter wel dat dergelijke gedach-
ten niet op hun plaats zijn. Andere wis-

selwerkingen van zijn leven waren be-

langrijken Nu het zijn tijd is geweest om

van hier weg te gaan, dienen wij dit te

eerbiedigen en te aanvaarden, zoals hij

zelf grote dingen placht te aanvaarden

en doen wij er goed aan slechts met

dankbaarheid aan hem terug te denken.

Utrecht, 12 juli 1957.
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Het plotseling moeten afscheid nemen

van een vriend, met wie men zich ver-

bonden weet, is op zich zelf al verdrie-

tig. Het wordt nog moeilijker, wanneer

er nog zoveel is, dat men met hem zou

willen bespreken, willen vragen of over-

leggen, wanneer er van hem nog veel

mocht worden verwacht. Zo is van onze

kant gezien, helaas, het afscheid van

Van Koersveld geweest.

De verslagenheid moet evenwel plaats
maken voor dankbaarheid, zodra wij

ertoe komen niet te blijven stilstaan bij

datgene wat wij in hem missen, maar

bedenken wat hij aan ons de jaren dat

hij bij ons was, heeft gegeven.


