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Stootvogeltrek over de Straat van Gibraltar

Ton van Schie & Jan de Vreede

Zaterdag 3 september, geen trek bij La Linea, ’s

middags gingen wij naar Tarifa de eigenlijke
zuidpunt van Spanje, daar zagen wij onderweg
veel Vale Gieren, Dwergarenden, Slangenaren-

den, Aasgieren, Wespendieven, en twee Ooie-

vaars overvliegend en rondcirkelend tussen de

bewolking bij een harde zuidoostenwind in de

richting van de zee. Ook waren daar een aantal

Slangenarenden aan het bidden, en zes Vale

Gieren zaten op een rots. Bij Tarifa aangekomen
was er wel een harde wind, maar geen stootvo-

gel te zien. Zondag 4 september en dinsdag 6

september weer geen trek bij La Linea. Toen zijn

wij naar Los Bardos gegaan ten noordwesten

van Algeciras. Daar aangekomenzagen wij grote

groepen Wespendieven overvliegen. Wij vonden

een goede uitkijkpost bij een oude brug op de

weg naar Facinas, juist op de grens van het berg-

gebied (hoogste top 788 m), gelegen in een erg

mooi en vogelrijk landschap. Daar trokken naast

de vele Wespendieven ook veel Vale Gieren (±

250), Aasgieren (± 25), Dwergarenden (± 500),

Slangenarenden (± 200), Zwarte Wouwen (±
10), en enkele Buizerden en Sperwers geduren-
de de hele dag over. Daarbij zagen wij ook enke-

le Kaffergierzwaluwen passeren. De gieren en

arenden zweefden zonder één enkele vleu-

gelslag en met een behoorlijke snelheid tegen
de wind in voorbij. De vogels trokken dus langs
de oostzijde van het gebergte naar het kustge-

bied tussen Algeciras en Tarifa, dat zuidelijker

gelegen is dan Gibraltar.

De volgende dag gingen wij weer naar Los Bard-

os, enweer trokken van af 8.30 uur veel Wespen-
dieven, Vale Gieren, Dwergarenden, Slangena-

renden, Zwarte Wouwen, Aasgieren, Buizerds,
enkele Sperwers en een Zwarte Ooievaar langs.

Omdat dit een binnenlandse uitkijkpost was, gin-

gen er natuurlijk nog flink wat vogels voorbij, die

eenwat andere koers hadden gekozen, en daar-

om door ons werden gemist. Dit was vooral het

geval met de Wespendief, die wij onderweg al te-

genkwamen.

Op donderdag8 septembermaakten wij een vijf-
daagse tocht naar de Goto Donana, die zeer vo-

gelrijk was. Maar ook onderweg aan de zuid-

westkant van het gebergte, tussen Facinas en

Zahara de los Atunes trokken grote groepen

stootvogels richting Tarifa, waaronder Wespen-

dieven, Buizerds, Zwarte Wouwen, Dwergaren-

den, Slangenarendenen Vale Gieren. Opvallend
was dat wij in dat gebied nogal wat geweerscho-
ten hoorden. Wij konden echter niet achterhalen

wat het doelwit was.

Dinsdag 13 september waren wij weer terug bij
Los Barrios. Het was halfbewolkt, wel trek maar

minder, en ook moeilijker te zien omdat ze tus-

sen de wolken vlogen, en daardoor later opge-

merkt werden. Deze keer hebben wij geprobeerd

ze zo goed mogelijk te tellen, en tot 15.15 uur tel-

den wij 130 Vale Gieren, 8 Aasgieren, 63 Slan-

genarenden, 31 Dwergarenden, 4 Buizerden,

105 Wespendieven, 5 Sperwers, 2 Rode Wou-

wen, 1 Visarend, 1 Ooievaar, en weer de Kaffer-

gierzwaluw. Opvallend was dat deze keer de

Slangenarend talrijker was dan de Dwergarend.

Woensdag 14 september was de trek bij Los Bar-

rios beter dan de vorige dag, en ook bij Castellar

de la Frontera in de bergen ten noorden van Al-

geciras was trek te zien.

Ten slotte: met dit verslag willen wij aantonen dat

er meer trekroules zijn over de Straat van Gibral-

tar en dat het weer daarin een grote rol speelt.

Het is ons niet bekend in hoeverre de weers-

omstandigheden afweken van andere jaren. Om-

dat wij in deze omgeving geen andere vogel-

waarnemers zijn tegengekomen, konden wij

geen waarnemingen uitwisselen over trek op an-

dere plaatsen.

Ton van Schie & Jan de Vreede, per adres Middelbroekweg 76, 2675 KE Honselersdijk.

Kunstnest voor Zeearend

Naar 'Het Nieuwe Land’ van 16 januari 1990 meldt

is er in het gebiedvan de Oostvaardersplassen

een kunstnest voor de Zeearend geplaatst. Men

hoopt er dus toch serieus op dat de Zeearend daar

zal gaan broeden, maar de bomen zijn er nog te

klein voor.

Vogelnamen

Van het in juni 1989 in Het Vogeljaar vermelde

boekje 'Waaruit onze vogelnamen zijn ontstaan’,

is nog een restant verkrijgbaar.

Het boekje wordt toegezonden na overmaking van f 5,50

op gironummer 506 952 ten name van H. Blok, Leid-

schendam.

Van 1 september tot 15 september 1983, hebben mijn vriend en ik onze vakantie doorgebrachtin Zuid-

Spanje. Daarvoor gingen wij dus naar het meest bekende trekpunt, de Rots van Gibraltar. Gibraltar

zelf is vanuit Spanje niet toegankelijk. Daarom gingen wij dus niet verder dan La Linea halverwege

het schiereiland van waaruit je eengoed uitzicht hebt op de Rots. Vrijdag 2 september was het onbe-

wolkt, dus goed trekweer, en om 8.30 uur (zonsopkomst 7.30 uur) kwamen de eerste Wespendieven

al aanvliegen, in steeds grotere groepen, in totaal 542 met daarbij 10 Zwarte Wouwen en één Aasgier

en hoog daarboven enkele Grauwe Kiekendieven. Maar het vreemde was dat die trek om 11.00 uur

stopte, en na nog zeker een uur voor niets te hebben gewacht zijn wij weggegaan.

De dagen hierna hebben wij bij Gibraltar geen

trek meer gezien, wel zagen wij rond onze cam-

ping te San Roque en in het binnenland nogal

wat stootvogels rondvliegen, maar die gingen

niet naar Gibraltar. Er was telkens een sterke

zuidoostenwind met slechts lichte bewolking bij

de top van de Rots en in de bergen aan de ande-

re kant van de baai tussen Algeciras en Tarifa,

voor de rest was het onbewolkt.


