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De Vogeljaarpluim

Mensen die hun hart laten spreken en ernaar handelen, moet je eren, aanmoedigen en een pluim

op de hoed steken. Gewone mensen verlangen geen eer, maar zijn blij met een waardering van hun

vrienden, De eerste man in ons land die de Vogeljaarpluimheeft verdiend, is de heer Gerrit Streef-

kerk, voorzitter van ’De Vijfheerenlanden’, zichzelf noemende 'Ome Gerrit’.

Op de jubileumreceptiein ’De Schaapskooi' te Schoonrewoerd, in verband met het 25jarig jubileum

van de Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlandenop 26 april 1991, reikte de voorzitter van de Stich-

ting Het Vogeljaar, Jan Albers, de Vogeljaarpluim aan hem uit. 'Ome Gerrit’ is vanaf de oprichting

van de vereniging bestuurslid en de laatste acht jaar als voorzitter de spil van de vereniging geweest.

Dit jaar heeft hij het voorzitterschap aan een ander overgelaten, maar hij blijft nog actief bestuurslid.

Wij hebben de Vogeljaarpluim ook vormgegeven. Het moet een eenvoudige, op de persoon of vereni-

ging gerichte attentie zijn, id de vorm van een voorwerp, dat door een bloemsierkunstenaar of -

kunstenares tot iets fraais wordt verheven. Wie die onderscheiding verdient, heeft het leven boeiend

en... bloeiend gemaakt.
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Steeds weer voelden wij de behoefte om iemand die zich op bijzondere wijze, geheel belangeloos

en met groteopoffering had ingezet voor de bescherming van de Vogelsen de Natuur, van onze waar-

dering te doen blijken. Vooral die mensen die daarbij de gave bezitten om hun medemensen te inspi-

reren, om, eveneens belangeloos, mede te werken aan het behoud van de onontbeerlijke natuurlijke

levensgemeenschappen.

De enige rijkdom is De Natuur. Daarin moeten wij leven en daarvoor hebben wij de grootste verant-

woording. Wie dit beseft, deelt in de rijkdom! Het hart moet spreken, niet de politieke partijen met

hun ’schone beloftes’. Zij produceren alle ellenlangekletsverhalen, rapporten en beleidsplannenom

daarover weer te discussiëren. Maar het gaat om daden, niet om woorden en eigenbelang!


