
* Deze tekst werd als 'Gesproken portret’ in juni 1992 uitgezonden door de Vara-radio. De jaren zijn aangepast.
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Grondlegger van de natuutrstudie in Nederland

Portret van Jacobus Pieter Thysse
*

Gerard Ouweneel

Wie was Jac. P. Thysse? Hij werd geboren in

Maastricht op 25 juli 1865. Toen hij drie jaar was

verhuisde het gezin naar Grave, waar hij tot zijn

achtste jaar woonde. Uit Grave dateerden zijn

eerste herinneringen aan de natuur om hem

heen. In zijn befaamde boek 'Het Vogeljaar’
schreef hij, en let daarbij eens op de stijl: ’Mijn
eerste herinnering is die van een familie Winter-

koninkjes, jongen en ouden, die tevoorschijn

kwamen uit een grootrond nest in een meidoorn

van de fortwal. Het was een en alblijdschap, ver-

bazing en bewondering.'
Zo’n zin is typische Thysse-taal. Direct en aan-

stekelijk. Let wel, dit werd geschreven aan het

begin van deze eeuw, toen heel wat plechtstati-
ger taalgebruik gewoonte was. Ongetwijfeld is

de wijze waarop Thysse met het Nederlands om-

’Met groot genoegen herinner ik mij nog altijd deeerste bladzijden uit ons Leerboek voor Vaderlandse

Geschiedenis, dat wij zestig jaar geledengebruiktenop de Franse Schoot van mijnheer Van der Vel-

den in Woerden. Dat was een beschrijving van hoe ons land er uitzag vóór de komst der Romeinen:

allemaal rivieren en overstromingen en bossen, moerassen en plassen, een land, om lief te hebben

en dat wij terugvonden in de wildernissen achter Zegveld, waar wij rondpunterden in vaartuigen van

allerlei graad van wrakheid, vaak minder veilig dan de uitgeholde boomstammen van onze vrienden,

de Batavieren.’

Dat schreef Jacobus Pieter Thysse in 1937, acht-

envijftig jaar geleden, in het Verkade-album

’Waar wij wonen’. En zoals de huidige generatie

zestig- en zeventigjarigen met open oog voor na-

tuur en landschap in dit land, met weemoed zul-

len terugdenken aan het Nederland van hun

jeugd,zo kan het bijna niet anders dat in 1937, te-

gen het einde van zijn leven, ook Thysse wel

eens gedacht moet hebben ’waar moet het heen

met de natuur en het landschap van Neder-

land?’ Want tussen 1865 en 1945, de tachtig jaar

van Thysse’s leven, ging er ook veel mis met de

Nederlandse natuur. Hoewel waarschijnlijk niet

zo veel als na 1945. Bijna dagelijks valt bij de hui-

dige generatie natuurliefhebbers en natuuron-

derzoekers de verzuchting te beluisteren ’in de

tijd van Thysse...’. En dan volgt een vergelijkende
beschrijving tussen de rijke natuur zoals Thysse
die ons uit de doeken doet via zijn talloze boeken

of artikelen, en de armoedige wegkwijnende

restanten natuur waarmee wij het in Nederland

anno 1995 moeten doen. Door al die publikaties
werd Thysse’s tijd een referentieperiode. Waarbij

wellicht wel eens wordt vergeten dat natuur en

landschap uit Thysse’s tijd al weinig meer van

doen hadden met het Nederland zoals het er uit

moet hebben gezien aan het begin van onze

jaartelling.Thysse’s tijd was de tijd van het oude

Nederlandse cultuurlandschap. Dat landschap

moet rond 1850 op zijn fraaist zijn geweest. Met

een flora en fauna die toen op zijn rijkst en geva-

rieerds! was. Vóór Thysse’s geboorte begon

reeds de achteruitgang: toenemende internatio-

nale concurrentie noopte de boeren hun produk-

tiemiddelen te verbeteren,waarbij de technische

vooruitgang de boer de middelen gaf zijn wil op

te leggen aan de natuurlijkegesteldheid van ons

landschap. Tot circa 1900 verliep de ontwikkeling
langzaam. Thysse, 35 jaar oud, kon toen in Ne-

derland op excursie gaan in landschappen waar-

van wij nu slechts dromen. Maar daarna kwam

de ontluistering in een stroomversnelling. In

1924 werd de ruilverkavelingswet van kracht en

daarmee werd vrij baan gegeven voor de massa-

le afbraak van landschap en natuur in dit land.

De tweede acceleratie naar het einde van het ou-

de en rijke Nederlandse cultuurlandschap heeft

Thysse niet meegemaakt. Dat was de oprichting

van de EEG in de jaren vijftig. Deze leidde tot

een fabrieksmatige aanpak van landbouw en

veeteelt, waarin voor natuur geen ruimte is. Wij

kunnen ons afvragen of Thysse met zijn blijmoe-

dige en optimistische karakter, indien hij anno

1992 nog eens in de natuur van ons land zou

kunnen rondkijken, zijn devies ’onbekommerd’

overeind zou houden. Hoe dan ook, Thysse was

zich er van bewust dat er een Nederland vóór

hem was geweest met een landschap en natuur

waarvan hij in zijn jeugd de relicten aantrof ach-

ter Zegveld, bij Woerden. Dus óók Thysse moest

het al doen met restanten.

Jac. P. Thysse.



51Het Vogeljaar 43 (1995) 2

ging zijn machtigste middel geweest om zijn

boodschap 'de natuur is mooi, geniet er van’ uit

te dragen.

Toen Thysse in Grave woonde was de zoge-

naamde ’Beersche Overlaat’ nog in vol gebruik.

Er was daar een stuk Maasdijk laag gehouden

zodat, wanneer de rivier te veel water af te voe-

ren kreeg, de dijk op die plaats kon overstromen.

Min of meer binnen bepaalde banen zocht het

water dan zijn weg tot bij ’s-Hertogenbosch toe.

Hierdoor was het gehele noordoosten van

Noord-Brabant eigenlijk onbewoonbaar. Als

kind’, zo schrijft Thysse, ’wisten wij wanneer dat

zou gebeuren en lagen wij ’s nachts in bed te

luisteren of de kanonschoten al verkondigdenof

de overstromingen begonnen, ’s Morgens was

dan hel geheleland een watervlakte geworden.'
In 1873 verhuisden de Thysses naar Woerden en

vijf jaar later, Thysse was toen dertien, ging de

familie naar Amsterdam,waar hij naar de kweek-

school ging. Na op zijn achttiende ’de acte van

bekwaamheid als onderwijzer bij het lager on-

derwijs’ te hebben gehaald, wordt hij onderwij-
zer. In 1890 krijgt hij zijn benoeming als hoofd

van de 'Franse school’ in Den Burg op Texel,

voor een natuurliefhebber natuurlijk een van de

paradijselijkste plekjes in Nederland. 'Mijn leven

lang’, zo schrijft Thysse in zijn album Texel’, 'zal

ik er mij over blijven verheugen dat ik Texel heb

gekozen en al heb ik ermaar tweeënhalf jaar ge-

woond, Texelaar zal ik blijven tot het eind'. Op
Texel trouwt Thysse met Helena Bosch. In 1892

keert het echtpaar terug naar Amsterdam. Daar

wordt Thysse leraar 'kennis der natuur' aan de

Kweekschool. In 1902 gaan de Thysses in Bloe-

mendaal wonen. In 1921 wordt hij leraar aan het

Kennemer Lyceum in Overveen en een jaar later

verleent de Universiteit van Amsterdam hem het

ere-doctoraat wis- en natuurkunde.

Kort na de terugkeer uit Texel begint de samen-

werking met de helaas zo jong, vlak voor de

Eerste Wereldoorlog gestorven Heimans. Een

samenwerking waarvoor alles en iedereen die in

Nederland met natuur te maken heeft, tot op de

huidige dag dankbaar kan zijn. In 1893 verschijnt
het boekje 'Van vlinders, bloemen en vogels’, In

1897 is er de oprichting van het tijdschrift 'De Le-

vende Natuur’. Dat tijdschrift bestaat nog steeds

en is thans bezig aan de drieënnegentigstejaar-

gang. Bij de oprichting van de Vereniging tot Be-

houd van Natuurmonumenten in 1905 was Thys-

se een van de stuwende krachten. Het oprich-

tingsverhaal is overbekend. De gemeente Am-

sterdam wilde het Naardermeer aanwenden als

stortplaats van huisvuil en een inderhaast door

gealarmeerde natuurliefhebbers op poten gezet-
te organisatie kon daar ternauwernood een stok-

je voor steken. Sindsdien is Thysse zich altijd

sterk voor Natuurmonumenten blijven inzetten.

Hij stelde zich als doel dat 1% van de oppervlak-
te van Nederland in beheer zou moeten komen

van de vereniging.
Het aantal functies dat Thysse bekleedde in na-

tuurbeschermingsorganisaties was groot. En

nog indrukwekkender is zijn produktie aan boe-

ken en tijdschriftartikelen waarbij ook nog eens

jarenlang een wekelijkse rubriek in het Alge-

meen Handelsblad. Degeen die eensde moeite

Excursie onder leiding van Jac. P. Thysse In 1923. Jac. P. Thysse op de foto met hoed. 1923. Foto: Jan P. Strijbos.
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neemt de Heimens en Thijsse Bibliotheek en het

archief te bezoeken, gevestigd in het Hugo de

Vries-Centrum aan de Plantage Middenlaan 2C

in Amsterdam, die kan niet anders dan diep on-

der de indruk raken van de omvang van het oeu-

vre. Wat een gedrevenheid om de natuurbe-

schermingsboodschap uit te dragen. En ook:

wat een universele kennis. Tegenwoordig zijn er

specialisten voor planten, voor vogels, insekten,

zoogdieren, vissen, enzovoort. Thysse beheer-

ste alles.

Wat voor man was hij eigenlijk? Als leraar door-

brak Thysse de stijve vormelijkheid die aan het

begin van deze eeuw de relatie leraar-leerling

kenmerkte. Hoe kan het ook anders bij een man

die in een van zijn boeken weemoedig terug-

denkt aan zijn spijbeldagen tijdens de lagere-

schooltijd in Woerden? Als leraar moet hij koste-

lijk zijn geweest. Niet alleen omdat hij het vak

'kennis der natuur’ wist te brengen op een wijze

die in die dagen ongekend was, maar ook omdat

hij zich opstelde als een van de leerlingen. In de

Texelse Courant verscheen eens een ingezon-

den stuk over de ruwe bende van mijnheerThys-

se en ook organiseerde hij op Texel met zijn jon-

gens een sneeuwballengevechtwaarover nog ja-
ren werd nagepraat. Thysse komt dus naar voren

als een onconventioneel mens met een losse en

afwijkende houding alsmede een heldere en hu-

moristische manier om zich uit te drukken, zowel

verbaal als schriftelijk. Kortom, Thysse was een

prachtmens, waarbij dan ook nog komt zijn tole-

rantie en optimisme.

Voor de huidige generatie natuurbeschermers is

iedere verdere aantasting van de natuur onver-

teerbaar, Thysse had hierin een ruim standpunt.

Toen de Hoogovens het befaamde duingebied

de Breesaap verdrongen, had hij daarmee vrede

en had het project zelfs zijn bewondering. Hij

was trots op de Zuiderzeewerken en toen tijdens
de oorlog het publiek massaal bomen ging om-

hakken om brandstof te hebben, stelde hij het

belang van de mensen primair. Natuurlijk, zo’n

zestig jaar geleden bezat Nederland veel meer

natuur. Maar zouden Thysse’s optimisme en to-

lerantie ook geen knauw hebben gekregen in-

dien hij nog had meegemaakt hoe de zo door

hem bewonderde Rotterdamse haven het na-

tuurmonument De Beer bij Hoek van Holland

opslokte? Of indien hij anno 1995 nog eens in dit

land zou kunnen rondkijken?
Thysse overleed op 8 januari 1945. Nederland

had toen heel wat aan het hoofd, zodat zijn dood

pas na de bevrijding in mei 1945 algemeen be-

kend werd. Ik herinner mij de verslagenheid bij

mijn ouders toen zij van Thysse’s dood hoorden.

Hans Warren werd op 27 oktober 1942 door

Thysse bij hem thuis in Bloemendaal ontvangen.

In zijn dagboek schrijft Warren: 'Daar zat ik dan

eindelijk tegenover de man die ik al zoveel jaren

vereerde, een ander woord is er niet voor’. En

even verder lezen wij: Alles wat ik me van doctor

Thysse had voorgesteld, vond ik bewaarheid in

zijn wezen: het gulle, prettig gemakkelijke in de

omgang, zijn enthousiasme voor alle nieuwe

plannen, de diepe veelzijdige belangstelling

voor het gebeuren...'.
Jac. P. Thysse was en is het voorbeeld voor vele,

vele biologen. Maar belangrijker is nog dat Thys-

se voor een breed publiek de poort opende naar

het plezier en de voldoening die de vrije natuur

geeft. Zonder Thysse zou Nederland stellig min-

der natuurliefhebbers bezitten dan thans het ge-

val is.

■

International Federation of Wildlife

Photography

Van 8 tot 10 mei 1995 wordt in Zidcholovice, Tsje-
chië een bijeenkomst gehouden van de Interna-

tional Federation of Wildlife Photography, waarbij

ook de IFWP-fotowedstrijdwordt gehoudendie is

georganiseerd voor de IFWP-leden.

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij IFWP, Matti

Torkkomaki, Secretary General, Purotie 35, F1N02300

Espoo, Finland, telefoon/fax 358 0 801 5603.

Hergebruik grondwater

komgrondenreservaat Het Broek

Nabij Waardenburg ligt het natuurgebied Kom-

gronden Tielerwaarden, lokatie Het Broek, zuid-

westelijk van het verkeersknooppunt Deil, bin-

nen het grondwaterbeschermingsgebied van

Pompstation Kolft. Het natuurgebied Het Broek

ligt in een komkleigebied circa drie kilometer ten

noorden van de Waal en heeft een oppervlakte

van ongeveer 120 hectare.

Het natuurgebied bestaat grotendeels uit gras-
landen en twee in tact zijnde eendenkooien.

Daarnaast komen er nog enkele bosjes en een

restant van een eendenkooi voor.

Het beheer van het natuurgebied Het Broek is in

hoofdzaak gericht op de ontwikkeling van botani-

sche en avifaunistische (broed- en trekvogels)

waarden.

Van oudsher staat de waterhuishouding in en

rond het natuurgebiedonder invloed van de gro-

te rivieren.

Als gevolg van de ruilverkaveling in de jaren

zestig en de onttrekking van het grondwater is

binnen het natuurgebied onvoldoende water van

goede kwaliteit beschikbaar.

Staatsbosbeheer en de WaterleidingMaatschap-

pij Gelderland hebben door intensieve samen-

werking een aantal praktische oplossingen uit-

gewerkt om de verdroging, verzuring en ver-

mesting van het natuurgebied zo goed mogelijk

tegen te gaan en tevens de bescherming van het

waterwingebiedte verbeteren. Er wordt getracht
de natuurwaarden in stand te houden door het

zo veel mogelijk vasthouden van regenwater en

het oppompen van oppervlaktewater.

C. Beets, B.D. Volkers & J.T. Wind (redactie): Pompen en

toch niet verdrogen. 19 bladzijden, 2 bijlagen (1994).

Project tegen verdroging, verzuring en vermesting door

hergebruik van grondwaterin komgrondenreservaatHet

Broek. Rapport van Waterleiding Maatschappij Gelder-

land NV, postbus 23, 6880 BC Velp en Staatsbosbe-

heer, regio Rivierenland, postbus 140, 5384 ZJ Heesch,

04125 - 8111.


