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Sneacky Sperwer Accipiter nisus

Willem van Manen

Eind november 1993 kwamen wij (auteur + Mathijs Smaal) wederom langs
het bosje. Ditmaal geen Sperwers, maar wel een koudeperiode waardoor

alle stilstaand water met een dikke ijslaag was bedekt. Op handen en

knieën wurmden wij ons over het ijs door het wilgenstruweel. Na een

kwartier en verlies van alle richtinggevoel ontdekten wij een nest in een

wilg op 3,5 m hoogte. Inspectie wees uit dat het een sperwemest van 1993

was, gezien de botjes en vleugels op het nest uitgevlogen en wel.

Eventjes kreeg ik het, door de vrieskoude heen, erg warm. Helder herinner

ik me hoe ik al enkele voorjaren af en toe een cirkelende Sperwer zag

boven het aangrenzende beekdal. Altijd schoof ik deze waarneming met

een minachtend gebaar terzijde: Pfff, doortrek...

Tussen Anreep en Ekehaar (Drenthe) ligt een onbetekenend loofbosje.

Langs de randen staan eiken, berken en elzen, het centrum is uitgegraven
en in het ongeveer één meter diepe water staat dicht wilgenstruweel.
In april 1993 vond ik in een hoek van het bosje poep, verdacht veel lijkend

op sperwerpoep. In juli zag ik een sperwermannetje richting het bosje
duiken. Of hij prooi bij zich droeg, kon ik niet gewaarworden.


