In een een bosgebied in O. waar al jarenlang roofvogelvervolging plaatsvindt,
werden onlangs vijf dode Buizerds en een Rode Wouw gevonden. Ze bleken met
opzet vergiftigd. De politie heeft de zaak in onderzoek. De vindster, die enorm
was aangeslagen, schreef het volgende gedicht:

Rode Wouw

Oh, Rode Wouw, daar lig je dan
je laatste vlucht voorbij.
het aas dat steekt nog uit je bek
je poten in een kramp van pijn.
het leven uit je lichaam weg
want jij mocht hier niet zijn

verblindend is je verenkleed, je zilveren kop, je terrapak
een koninklijk gezicht.
maar als het oog dat niet wil zien
niet wil dat jij je voedt.
is dat alleen de reden
dat jij verdwijnen moet!

het geheel hangt aan een zijden draad
ook jouw schakel houdt het vast.
maar als het verstand niet bevat
en de schakel het begeeft
is dan de homo sapiens
de laatste predator die nog leeft?

Roeleke

Foto: Rode Wouw (Martijn de Jonge)
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