Intro
Maria Quist

‘Het gaat goed met de roofvogels’ kopten de kranten begin dit jaar naar aanleiding
van ons laatste persbericht. Dat nieuws viel niet bij iedereen in goede aarde.
Weidevogelbeschermers, duivenmelkers en jagers schreeuwden moord en brand. Het
bleef niet bij woorden alleen. Roofvogelvervolgers pakten ouderwets stevig uit.
Alles werd uit de kast gehaald: gif, klemmen en het geweer. Alarmerende berichten
alom, met Friesland aan kop.

Daarbij de hevige storm van zondag 28 mei j.l. waardoor op grote schaal nestbomen
en nesten met eieren en jongen sneuvelden, én de lage (veld)muizenstand van dit
jaar. Het rooskleurige plaatje ziet er ineens heel anders uit. De storm en de lage
muizenstand zijn te pruimen, het primitieve moorden niet. De aanwijzingen worden
sterker dat een deel van de vervolging gezocht moet worden in kringen van
zogenaamde natuurliefhebbers. Politie en AID houden verscherpt toezicht.

Nog meer verontrustend nieuws: in het verleden werd ik eens in de zoveel maanden
gebeld door mensen die graag een roofvogelshow wilden bijwonen. Ik vertelde dan
dat de WRN zich uitsluitend bezighoudt met roofvogels in het wild. Dat het veel
spannender is om met een verrekijker er op uit te trekken en het natuurlijke gedrag
van roofvogels te observeren in de vrije natuur dan je te vergapen aan een valk met
een kapje over zijn kop en een veter aan zijn poot.

Het laatste jaar word ik echter wekelijks gebeld door deze nieuwe categorie
roofvogelliethebbers. Verontrustend is eveneens dat organisaties als Staatsbosbeheer
in toenemende mate valkeniers als publiekstrekker uitnodigen op hun open dagen en
festiviteiten, en op deze manier het ‘aapjeskijken’ en het houden van roofvogels
(als zijn het papegaaien) aanwakkeren. WRN-ers hebben dergelijke roofvogelshows
bezocht en ons verslag uitgebracht. En daar worden we niet vrolijk van. Het gebrek
aan roofvogelkennis is in veel gevallen bedroevend. De grootste flauwekul gaat over
de tafel. We hebben onlangs een brief gestuurd naar het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij en onze ongerustheid hierover uitgesproken. In de
volgende Takkeling meer hierover.

En dan nu wat anders. Mocht u nog een vakantiebestemming zoeken, dan kan ik u
Polen aanraden. Wij zitten regelmatig voor het inventariseren van roofvogels in de
omgeving van het Nationale Park Biatowieza in Qost-Polen. Het is er schitterend.
Alles wat wij in Nederland verspeeld hebben aan wilde bloemen, akker- en
weidevogels is daar nog volop aanwezig. En dan die heerlijke, weldadige rust.
Belangstelling? Zie dan de volgende pagina.

Dat was het weer. Een hele fijne zomer en tot oktober!
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Vakantiehouden en ‘roof’vogelen in Polen

Zelf hebben wij het er zo naar onze zin, dat wij het u niet willen onthouden: een
verblijf in Masiewo. Wij logeren er meestal in het vakantiehuisje van Alicja en
Andrzej Karczewska. Het dorpje bestaat uit één straat met aan weerskanten houten
huisjes. Aan het einde van Masiewo houdt de openbare weg op. Hier eindigt Polen
en begint Wit-Rusland. De laatste vijf kilometer is de weg niet geasfalteerd, maar
wel prima te berijden. In het piepkleine dorpje zitten zo’n zes ooievaarsnesten. De
hooilanden rondom zijn een lust voor het oog. In het voorjaar grote velden met
dotterbloemen. Naast gewone ooievaar, zie je er de zwarte ooievaar, kraanvogel,
schreeuwarend, slangenarend. Vele zangvogels als roodmus, draaihals, ortolaan,
grauwe gors, grauwe klauwier, klapekster, krekelzanger, nachtzwaluw, snor, grote
karekiet, Noordse nachtegaal, afijn noem maar op. Verder barst het er van de wilde
zwijnen en edelherten. Met geluk: elanden, bisons en wolven.

Bij de buurvrouw aan de overkant van de straat kan een smakelijke maaltijd besteld
worden. Let wel: vlees van eigen slacht, zuivel (veel room) van eigen koe en
groenten en fruit uit eigen tuin. De prijs is zo'n f8,50 per persoon. De maaltijden
kunnen via Alicja geregeld worden.

De prijs van het huisje voor 1, 2 of 3 personen is 350 zlotys per week (+ f220,-),
voor elk persoon meer f65,- extra. Maximaal 8 personen. Er staat een reusachtige
tegelkachel, op hout gestookt. Maar er is ook een prima badkamer met douche en
toilet en sinds kort een koelkast. Alicja spreekt wat Engels.

Hun telefoonnummer is: 00 48 - 85 68 58 251 of 00 48 - 606 450 949. Het E-
mailadres is: karcz@lynx.bpn.bialowieza.pl. Plezierige vakantie!
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Beekdal van een van de vele riviertjes rond Bialowieza, domein van Schreeuwarend en Kraanvogel,
25 april 2000 (Rob Bijlsma). One of the many river valleys in the vicinity of Bialowieza, home of
Lesser Spotted Eagle and Crane, 25 April 2000.
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