
In memoriam

Wilhelm Becker.

Andermaal moest onze vereniging een van haar correspon-

derende leden door de dood verliezen. Op 12 Oktober j.l.

overleed in de Charité te Berlijn onze vriend Wilhelm

Becker, in leven onderwijzer te Kirchmöser. In de

volle kracht van zijn leven, hij zal nog niet of nauweliks

50 jaar geweest zijn, werd deze robuste, krachtige man,

deze onvermoeide stoere werker, deze liefhebbende echt-

genoot en vader na een kort doch smartelijk lijden aan

zijn gezin, zijn werk en de wetenschap onttrokken.

Ongelofelik zou die mogelikheid geschenen hebben, toen

hij in begin April op zijn studiereis naar Londen en Parijs,

waartoe hij mede door de steun der duitse regering in

staat was gesteld, ook ons land op de doorreis aandeed,

verschillende herbaria bezocht en mij het grote genoegen

verschafte van zijn gezelschap en aanwijzingen op een

tweetal ekskursies naar Breda en omgeving en naar de

haagse duinen, waar hij verrukt was, toen ik hem daar

Viola rupestris var. arenaria kon tonen. Hoewel hij in de

eerste plaats met hart en ziel volksonderwijzer was en hij

zijn botaniese studiën maar als liefhebberij beschouwde,

heeft hij zich op het gebied van Viola een wereldnaam

verworven. Naast belangrijke studies over Carices, Anthyllis,

Euphrasia werkte hij voornamelik in en publiseerde hij

over het geslacht Viola. Van zijn grotere publikaties noem

ik zijn behandeling der Violaceën in „Vorarbeit zu einer

Flora Bayerns”, „Die Violen der Schweiz”, „Violen-
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studiën”, behandelende de europese Violae en „Violae

Asiaticae et Australenses”.

Uit erkentelikheid voor de grote moeite, die hij zich

getroostte, om zoo goed als al het nederlandse Viola-materiaal

te revideren, heeft onze vereniging hem in 1926 tot

korresponderend lid benoemd. Ook daarna bleef hij zich

steeds voor ons land interesseren. Nu is onze vraagbaak

ons ontvallen en kunnen wij hem slechts in diepe dank-

baarheid blijven gedenken.


