eemshaven
13 oktober 1984.

J. Sikkens.

Voor deze excursie waren zo'n 15 Avi-
faunisten hun bed uitgekamen. Dezen
hadden zich aan de Bedumerweg resp.
bij de Eemshaven verzameld. Eermmaal
bij het terrein bleek één auto te mis-
sen, maar naar wij dachten, zou die
wel weer opduiken.

Besloten werd am eerst een kijkje te
gaan nemen bij de "Radarpost" aan de
oostkant van de haven. Bijna vanzelf-
sprekend zat daar al de gebr. Koffij-
berg, die daar trektellingen verricht-
te. Het leverde in eerste instantie
niet veel op maar na aanvankelijk een
paar Kleine Jagers ver weg te hebben
gezien, raakte men toch enthousiast
toen 2 3@ 3 exemplaren over het plat-
form vlogen. Even later konden we hun
jachtmethode zeer fraai bewonderen
toen ze boven de koelwateruitlaat
achter meeuwen aan joegen. Daarna
splitsten we ons in twee groepen: het
ene deel ging langs de bosjes in het
terrein en de rest bleef langs de dijk
gaan. Bij het verlaten van het plat-
form kwam ook de ontbrekende deelnemer
opdagen, die nog de gelegenheid te
baat nam om de Kleine Jagers te bewon-
deren.

In de haven (bij de binnenvaartstei-
ger) liet zich nog een juveniele Rood-
nalsfuut zien, die nog behoorlijk de
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kleur van z’'n- zamerkleed vertoonde.
Gezamenlijk hebben we daarna de bosjes
aan de westkant uitgekamd. Opmerkelijk
was de aanwezigheid van een Tuinflui-
ter, en op het naastgelegen parkeer-
terrein, van een drietal Zwarte Rood-
staarten. Aangezien de struikjes be-
halve een Zwartkop geen interessante
vogels opleverden, hebben we de rest
van de tocht weer gezamenlijk voortge-
zet.

Op de westelijke piek, helemaal op het
eind, zat nog een Qeverpieper. Steen-
lopers waren in een klein aantal even-
eens present. Later troffen we nog een
klein groepje Watersnippen aan, die
zigzaggend over ons heen vloog.

De laatste stop maakten we helemaal
aan de westzijde van het terrein, waar
we het wad konden overzien. Helaas was
er niet zoveel te zien, maar toch nog
wel leuke soorten als Rosse Grutto,
Kluut, Bontbekplevier, Tureluur.

Het weer, aanvankelijk redelijk, sloeg
toen om en de animo om in de regen
verder te gaan, was begrijpelijk niet
erg groot. We hielden het voor gezien.
Ofschoon misschien niet helemaal dat
wat was verwacht, toch een aardige ex-
cursie naar een (nog?) interessant
stukje Groningen.

Watersnip (R.D.Shillcock)



