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Als de boot aan de pier ligt, klim-

men we snel van boord op dit voor

velen nieuwe, voor anderen al beken-

de stukje Nederland. Via Nes, het

bos en de duinen lopen we eest naar

het Noordzeestrand. Op de Noordzee

is het al niet veel anders dan op

het wad, weinig zicht en weinig vo-

gels. Enkele mantelmeeuwen en storm-

meeuwen zijn de weinige hoogtepun-

ten
.

Als we de duinoversteek over gaan,

waar volgens Jur het restaurant moet

liggen - wij zien alleen een pick-

nicktafel - valt de groep uiteen. De

ene helft besluit op zoek te gaan

naar het restaurant, de andere helft

wil liever verder om vogels te zien.

Beide groepen hebben succes: de ene

groep vindt het restaurant met kof-

fie en moorkoppen, de andere groep

ziet 3 jan van genten, 1 velduil en

vele groepjes grote sterns. Wij be-

sluiten na deze koffiestop nog even

bij de eendekooi te gaan kijken,

maar twee rijen prikkeldraad belem-

meren ons om een kijkje op de kooi-

plas te nemen. De lucht kunnen we

wel afspeuren en daarin ontdekken we

buizerden, torenvalken en een bruine

kiekendief. Via de waddendijk lopen

we terug richting boot.

Op het wad zoeken rosse grutto's,

wulpen, bonte strandlopers, zilver-

plevieren, scholeksters, bergeenden

en rotganzen hun kostje bij elkaar.

Een rare pieper, vrij donker, loopt

langs de dijk op het wad. Als het

opvliegt horen we een ons niet be-

kend roepje. Later thuis op de cas-

sette blijkt het een roodkeelpieper

geweest te zijn. Als we aan de ande-

re kant van de dijk de weilanden

afspeuren, zien we nog bruine kie-

kendief, zo'n 35 watersnippen, goud-

plevieren en een mannetje blauwe

kiekendief die achterna wordt geze-

ten door meeuwen en een torenvalk.

Om half zeven vertrekt de boot rich-

ting vasteland. Onderweg weer weinig

vogels. Een enkele aalscholver en

eidereenden laten zich zien. Bij de

pier van Holwerd is het even anders.

Daar vliegen visdiefjes, grote

sterns, dwergsterns en een dwerg-

meeuw rond, terwijl duizenden schol-

eksters op een slaapplaats op één

poot staan te slapen. Onderweg naar

huis zien we bij Noord-Bergum boven

de snelweg in een lichtmast een sla-

pende ooievaar. Als we er onderdoor

lopen gaat boven toch een oogje

open, dat ons nauwlettend in de ga-

ten houdt. Deze ooievaar heeft geen

ringen om de poten. Na deze leuke

waarneming is een eind gekomen aan

een leuk dagje vogelen op Ameland.

Aantal soorten: 65.

De excursie naar Ameland was voor 18

leden een reden om rond 8.15 uur

aanwezig te zijn op de Bedumerweg.

Hier vandaan reden we snel naar Hol-

werd, waar de boot al op ons lag te

wwachten. Vanaf het zonnedek heeft

men meestal een goed uitzicht over

zee. Behalve deze ochtend, want het

zicht is erg slecht vanwege de laag-

hangende grauwe bewolking. Toch zien

we nog een kleine jager en een grote

stern, terwijl er aan boord een

kauwtje meevaart. In de verte doemt

dan opeens een blonde strook op uit

het eeuwige grijs, Ameland!


