Schiermonnikoog, 17 september 1988

Ronald Nuiver

19 leden brachten een bezoek aan het
vogelrijkste waddeneiland, Schier-
monnikoog. Om 9 uur vertrok de boot
vanuit Lauwersoog. In de haven zagen
we grote zeeéend, visdief, dwerg-
stern en zwarte stern,

Na een klein uurtje varen kwamen we
aan bij de pier van Schier, waar de
fietsen al klaar stonden. Na enig
verstelwerk aan zadel en stuur kon-
den we vertrekken naar het Noordzee-
strand. Daar gingen we een poosje
zeetrek kijken. Ondanks de motregen
en het vrij slechte zicht zagen we
toch nog 5 jan van genten en 5 klei-
ne jagers. Rond half twaalf ging de
helft van de groep even het restau-
rant binnen terwijl de rest nog
enkele grote zaagbekken en een over-
vliegende grote pieper? zagen. Hier-
na reden we via de Kobbeduinen naar
de Kooiplas, waar we tijdens een
wandeling de volgende soorten zagen:
gekraagde roodstaart, paapje, bonte
en grauwe vliegenvanger, grote bonte
specht, witgatje, boomvalk, tapuit
en kwikstaarten. Verder hoorden we
hier enkele goudhaantjes en fitis/
tjiftjaffen.
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Via het dorp gingen we naar de Wes-
terplas en de Waddenkust. Op de
Westerplas zagen we smienten, krak-
eenden, pijlstaarten, tafeleenden,
dodaarzen en bruine kiekendief; op
het wad scholeksters, kluten, zil-
verplevieren, rosse grutto's, -bont-
bekplevieren, kleine strandloper,
krombekstrandloper, drieteenstrand-
loper, zwarte ruiter en 3 lepelaars.
Op het strand zat een slechtvalk,
die over de Waddenzee richting
Lauwersmeer vloog.

Vervolgens gingen we op de fiets
naar het zwembad, waar we lopend via
het bos uiteindelijk bij de Berken-
plas uitkwamen. Daar volgde nog een
korte ontmoeting met Nico de Haan
(bekend van de TV) die samen met
Erik van Ommen een tekencursus/ex-
cursie leidde. Nadat we de fietsen
in het dorp hadden ingeleverd, lie-
pen we terug naar de boot. Om zeven
uur waren we terug 1n Lauwersoog,
waar de excursie werd beéindigd. In
totaal zagen we maar liefst 93 soor-
ten.
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