Leekstermeer, 16 december 1989

Eugen Botta, Niels Kalma

Rond zeven uur verzamelden we, zo'n
zestien leden, ons op het nog donke-
re Overwinningsplein. Vandaar ver-
trokken we naar het gemaal bij de
Matsloot, waar Peter Venema, de
excursieleider, en nog een ander 1lid
ons opwachtten. De auto's bleven
daar achter, en we liepen naar het
Leekstermeer.

Bij het meer was het nog steeds vrij
donker, zodat we enig geduld moesten
hebben. Daarbij merkten we pas goed
hoe koud het op dat uur van de dag
xan zijn; er stond bovendien een
stevige wind.

Langzamerhand werd het toch lichter,
een groep vogels op het meer die we
eerst voor ganzen hadden versleten,
bleek toen uiteindelijk uit smienten
te bestaan. De eerste vogels die
overvlogen waren kok- en stormmeeuw-
en, maar zo rond halfnegen kwamen

ook de eerste kolganzen in actie.
Gaandeweg kwamen steeds meer groepen
in beweging, totdat op een gegeven
ogenblik overal rondom ons grote
vluchten ganzen in de lucht waren,
op weg naar de weilanden om te gra-
zen, of nog even snel naar het meer
voor een ochtendslok. Indrukwekkend!

De verdere waarnemingen bleven be-
perkt tot een viertal grote zaagbek-
ken en enkele nonnetjes. Een fraai
gezicht was het toen een zeer grote
wolk spreeuwen op zeker ogenblik een
vreijwel perfecte bolvorm aannam.

Op de terugweg passeerden we een
grote groep foeragerende ganzen en
we hebben het aantal trachten te
schatten. De opvattingen verschilden
enigszins, maar ergens tussen de 800
en de 4000 zal het toch wel geveest
zijn,

Bij de terugrit werd nog even ge-
stopt bij enkele groepen ganzen, die
ook veel belangstelling ondervonden
van een enthousiast (?) rondrennende
boer. Het begon nu flink te regenen,
maar inmiddels was deze zeer 3e-
slaagde excursie officieel reeds
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