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Zaterdag 14 december.

Wandelexcursie door het Gorecht ander leiding van Wim Woudman

In het Noordlaarderbos hoorden en

zagen we Kool-, Pimpel-, Zwarte en

Staartmezen. Goudhaantjes, Merel,

Bocmkruiper en voor de geoefende oren

nog Koperwieken. De Grote bonte

Specht werd géhoord en door scttttiigen

gezien.

Van het Noordlaarderbos door naar de

50 bunder. Daar sloot Michael zich

nog bij ons aan. Hij was een beetje

aan de late kant geweest en had de

auto's nog naar het Noordlaarderbos

zien rijden. Zijn intuïtie en speur-

zin deden hem ons vinden. Onderweg

zag hij nog een Blauwe kiekendief.

In de 50 bunder Goudvinken, mooi te

zien in het zonlicht, en verder Vin-

ken, Sijsjes, Kraaien, Ekster, Vlaam-

se Gaaien en Sperwer.

Een korte koffiepauze in het open

veld. Vervolgens een stukje over de

camping in Zuidlaren, waarna het

tweede deel van de tocht verder ging
door het stroanlandschap van de

Drentse Aa. De meesten van ons waren

nog nooit in dit gebied geweest en

mede door het mooie weer - zon en

geen wind - was het een prachtige
tocht. Veel Buizerden, Sperwer, Kie-

viten, overvliegende Smienten en een

eenzame gans.

Een paar gevaarlijke verkeerssitua-

ties - lopen langs de autcweg, over-

steken spoorbaan - leverden geen

slachtoffers en ook geen bekeuringen

op. Zo kwamen we weer terug, na vier

uur lopen, op de rijksweg bij Glim-

men.

De excursie werd afgesloten met een

bezoek aan café Blankenweert, waarna

iedereen voldaan naar huis ging.

Behalve vogels zagen we ook nog één

Eekhoorn en één Haas.

Lucie Jellinek

In verband met het ijs op Sassenhein

werd de route veranderd.

We begonnen de wandeling in het

Noordlaarderbos en hadden intussen op

de parkeerplaats bij het Glimmerbos

de Boamklever ‘gehoord’.


