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Excursieverslagen

Het Avifauna-weekend in Westerwolde van 12, 13 en 14 juni

Ronald Nuiver

Omgeving kampeerterrein

Dankzij de deskundige leiding van

boswachter De Vries jr konden we deze

avond heel wat leuke soorten zien en

horen. Zo hoorden we in het bos Flui-

ter, Appelvink, Kuifmees en Goudvink.

Een roepende jonge Ransuil liet zich

ook horen, maar ondanks 14 paar speu-

rende ogen konden we dit uilskuiken

niet vinden.

Verder zagen we hier nog een eek-

hoorn.

Aan de bosrand zagen we enkele Geel-

gorzen. Bovendien liet zich een Tor-

tel horen. Een stel Goudvinken deden

hun best cm zich door ons te laten

bewonderen.

Terug bij de camping hoorden we nog

de Sprinkhaanzanger. Nadat we Mark

hadden bedankt voor zijn goede uit-

leg, werden de plannen voor de vol-

gende dag uitgewerkt.

Bevers, Boomvalken en Vleren

Voor zonsopkomst vertrokken we rich-

ting Duitsland. Aan de grens werden

we verwelkend door enkele roepende
Kwartels en na een ritje over de

Duitse Autobahn kwamen we terecht bij

een oude rivierarm van de Hasse,

nabij Meppen. In een Duits 'produk-
tiebos' hoorden en zagen we o.a.

Fluiters, Tuinfluiter, Groene Specht,

Appelvink, Vink, Geelgors, Kleine

Bonte Specht, Goudvink en Glanskop.
Nadat we van een helling waren afge-

daald, kwamen we bij de rivier de

Hasse. Enkele Meerkoeten en mogelijk
ook een Buidelmees waren hier aanwe-

zig. Toen we enkele honderden meters

verder waren, kwamen we bij een

'picknickplek' aan (bierdoppen, wc-

papier en kampvuren). Hier hoorden

we de Ijsvogel en na enig geduld

zagen we hem even later voorbij flit-

sen
.

Ook liet de Grote Gele Kwik-

staart zich zien. Toen we langs de

oever op enkele plekken afgebeten
boomstronken zagen staan, begonnen we

te denken aan beversporen. Of er hier

ooit bevers zijn uitgezet is mij niet

bekend. Na de discussie of hier wel

of geen bevers leven, liepen we terug
naar de auto's; alleen... we waren de

weg kwijt. Ieder wees een andere

richting op. Na enig zoeken zagen we

de bekende oriëntatiepunten terug (of
juist niet?). Uiteindelijk vonden we

de auto's weer terug. Onderweg hier-

naartoe vloog er nog een Rode Wouw

over.

Met de auto reden we naar een venne-

tje in de buurt, waar we volgens Nico

nog wel iets interessants konden

zien. En inderdaad zagen we hier

enkele leuke dingen, zoals Wespen-

dief, Paapjes, Geelgors en Bocmpie-

pers. Hierna gingen we op zoek naar

een Rasthaus in Duitsland. Een geo-

pend 'hus' vonden we pas in Zwarte-

neer. Na de koffie met appeltaart

gingen we naar...

Vrijdag 12 juni vertrok ik uit de

overvolle Randstad naar het nog al-

tijd rustige Groningen. Door het

Openbaar Vervoer werd ik keurig op

tijd afgezet op het Overwinningsplein

en even na 16.30 uur vertrokken we

naar het Westerwolde. Op het kampeer-
terrein van SBB werden snel de tenten

opgezet en/of naar het voetbal ge-

luisterd. Na het eindsignaal (Neder-
land won met 1-0) vertrokken we rich-

ting dorp voor ons avondeten. Nadat

ook de laatste frites, burgers en

kroketten waren weggespoeld met blik-

jes fris, konden we met het vogels-

kijken beginnen.
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Het Amsterdamse Veld

Onze eerste stop was bij enkele ven-

netjes. Op en boven het water konden

we de volgende soorten zien: 1 Rot-

gans,
welke volgens onze berekening

zich nu ergens rond de noordpoolcir-

kel moest bevinden. 4 Zwarte Sterns,

1 paartje Geoorde Fuut, een baltsen-

de Watersnip, 1 Kemphaan en enkele

Tureluurs.

Boven onze hoofden konden we enkele

Boanvalken ontdekken. Op een gegeven

mr kenden we er 7 tegelijk zien.

H. ..na reden we een stukje verder tot

aan de uitkijktoren. Langs een zand-

pad liepen we het gebied in. Al di-

rect in het begin zagen we een paar-

tje Grauwe Klauwieren. Terwijl we

zaten te kijken stak een hermelijn
de weg over. Andere soorten die we

hier nog aantroffen, waren Blauw-

barst, Roodborsttapuit, Gekraagde

Roodstaart, Spotvogel en veel Boom-

piepers. Na een leuke wandeling door

dit prachtige hoogveengebied, reden

we terug naar Sellingen.

Tegen een uur of negen reden we naar

het kloosterbos van Ter Apel on hier

naar Vleermuizen te zoeken. De jong-

ste deelnemer van het gezelschap
ontdekte in het torentje van het

klooster een Kerkuil. Even later

vloog hij het bos in, nagezeten door

een Bosuil. Het ontdekken van enkele

Vieren lukte pas bij de beek, waar we

enkele Watervleemuizen via de Batde-

tector konden horen. Tegen midder-

nacht reden we terug naar de camping.

Vloeivelden en ??

's Ochtends rond achten reden we

achter Nico de Vries aan naar de

vloeivelden van Ter Apel.

Door het hoge gras liepen we naar het

eerste vloeiveld toe. Hier zagen we

Kuifeenden, Bergeenden, Krakeend met

jongen, en enkele Wintertalingen.
Verder waren hier nog 5 Witgatjes

aanwezig. Hierna liepen we via een

dijkje in de richting van de weg.

halverwege het dijkje hoorden we een

krassend geluid dat we zo niet direct

konden thuisbrengen. Ik dacht aan een

klauwier en even later werd dit ver-

moeden bevestigd: een mannetje Grauwe

Klauwier zat boven in een vlier.

Na deze leuke 'Groningse' broedvogel

liepen we door een weilandje terug.

Hier zagen we nog een paartje Wulpen

met 2 kuikens en een Grote Lijster.

Bij de auto's werd afscheid genomen

van onze excursieleider Nico de

Vries. (Bedankt!)

Volledig uitgerust keerde ik terug

naar de drukke Randstad. Bij thuis-

komst wachtte mij nog een verrassing,

namelijk 9 teken.


