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Het Rottumreisje of ’'Het bosje in zee’

Wim Woudman, Frans Tijsterman en
Pieter Tepper

De zeereis

Het was eind september en de kans op
zacht zomers en warm dromerig, licht
heiig en windstil weer, was aanwezig.
En zo was het ook! Tussen slapende
Kluten en Scholeksters even opge-
schrikt door twee juveniele Bruine
Kieken gleden we in de boot van
schipper Louis De Jonge, 't zeegatje
uit. Dat kon pas om 11.00 uur deze
dag, omdat Noordpolderzijl een van
getijden afhankelijk haventje heeft.
Een donker silhouet van een slapende
Slechtvalk was dankzij een wakkere
waarnemer voor ieder een welkome
start van deze zeereis. Een bochtig
traject langs onzichtbare ondieptes,
kwamen op zandbanken zonnende zeehon-
den in zicht. Tweemaal dook er een
aanvankelijk unidentifiable swimming
object (USO) op. Een soort bal met
een gezwel met daar bovenop een stok-
je. Omdat het weer verdween, kon het
geen baken voor de scheepvaart zijn.
Bij nadere beschouwing bleek het een
met zender toegetakelde zeehond te
zijn. Later zagen we er nog een.

In totaal waren er 25 deelnemers aan
boord. Meer mensen zijn er niet toe-
gestaan. Staatsbosbeheer is daar
streng in. Jaarlijks zijn er, buiten
het broedseizoen, maar 25 excursies
mogelijk. Om de vele teleurgestelde
leden te vriend te houden, gaan we in
september 1993 waarschijnlijk weer
een excursie naar Rottum organiseren.

We gingen na zo’n 2,5 uur varen nabij
een natte zandvlakte van boord. Dit
moest via een ladder en een plank.
Eenmaal op het eiland werden we ver-
welkomd door Joop Tiemens van Staats-
bosbeheer die een totaalprogramma
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voor ons in petto had: Een inleiding
bij een kaart over de geschiedenis
van het eiland, over het aanvankelij-
ke lot (namelijk aan de natuur te
worden overgelaten) en het definitie-
ve lot (om onderhouden en behouden te
blijven). Vervolgens werd ons een
rondwandeling met uitleg voorgespie-
geld. Echter, daarvoor kon hij maar
een kwart van ons meekrijgen. De rest
wilde namelijk (eindelijk) vogelen,
omdat er zich van allerlei spannends
had aangediend. Te weten een verre
Slechtvalk op het strand en een Paap-
je op een paaltje en natuurlijk...
het bosje.

Het bosje

Je moet je voorstellen dat het bosje
het eerste opgaand hout, d.w.z. wat
kreunende vlieren, is na misschien
wel 100 kilometer over zee vliegen.
Dus rustpauze en voor insekteneter-
tjes een mogelijkheid om wat mugge-
tjes uit de 1lucht te plukken. Dat
deden dus Paapje, Tuinfluiter, Zwart-
kopje, Grasmus en Gekraagde Rood-
staart.

Iets verder naar het westen staat het
monumentale baken met oude beheer-
derswoning. Daar wvlakbij 1ligt de
'moestuin van Toxopeus’, nu echter
fors verwilderd met zelfs struiken,
elzen en berken. Omdat het nog voch-
tig is, konden we de Waterral horen.
Tevens vielen er overal lijsters in,
o.a. de eerste Koperwieken. Zowel
Tjiftjaf als Fitis lieten zich in het
ijle najaarslicht goed bekijken,
terwijl de eerste Sijsjes ook aanwe-
zig bleken. Bovendien konden we daar
ook nog genieten van verhalen van
vaste ringers van het eiland onder de
eilanden. Kortom, een sfeervol en
spannend plekje.

De rondleiding

De wandeling rond het eiland was
eigenlijk bedoeld voor iedereen, maar
uit het voorgaande is al gebleken dat
daar weinig belangstellen voor was.



Dit waarschijnlijk tot grote verba-
zing van Joop. Een kleine groep van
circa vijf personen die onder leiding
van Joop een rondwandeling wilde gaan
maken, bewoog zich langzaam voort.
Een aantal aarzelende vogelaars be-
sloot zich toch maar aan te sluiten
bij de wandelaars, in de hoop meer
vogels te zien dan de ’'bosjeswande-
laars’. Met circa negen enthousiaste-
lingen gingen we over het strand in
oostelijke richting. De strandwande-
ling op zich leverde niet veel op.
Een Goudplevier, een paar Graspiepers
en een Witte Kwikstaart. De hoop was
gericht op de Slechtvalk, die al
eerder was gesignaleerd. Maar helaas,
de vogel was gevlogen.

Eenmaal de oostkant bereikt hebbende,
staken we een pad in. Deze was in het
begin gedeeltelijk ondergelopen. Dat
de interesse van Joop meer uitging
naar wilde planten bleek al snel.
Ieder plantje kreeg de nodige aan-
dacht en dit werd door ons ook zeer

gewaardeerd. 2o werden we door Joop
op een merkwaardig plantje geatten-
deerd, waarvan me de naam ontschoten
is (ik ben absoluut geen plantenken-
ner), maar dat verdacht veel op Zee-
kraal leek.

Halverwege de oostelijke punt en het
huisje zagen we nog een Grasmus, een
Zwartkoppaart je, Veldleeuwerik en een
Zanglijster. Vlakbij het huisje, de
start en finish van de wandeling,
zagen we uit een bosje nog twee juve-
niele Beflijsters vliegen. Vlak daar-
na zagen we nog twee adulten. ook de
'bos jesvogelaars’ hadden zich daar al
weer verzameld. Samen liepen we naar
de boot terug. We onderhielden elkaar
met wat we zoals hadden gezien.

De boot vertrok om circa 17.30 uur.
Na een tocht van circa 2,5 uur, voe-
ren we de haven van Noordpolderzijl
en bedankten de schipper voor de
behouden vaart en de geslaagde dag.
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