Jeugdvogelwerkgroep

Klein Jantje

Schier(e) excursie

Zaterdag 24 september zijn we met een aantal
van onze fanatieke leden een dagje naar
Schiermonnikoog geweest. We hadden een
mooie dag uitgekozen en we hunkerden dan
ook naar alle vogels die in het najaar Schier
bevolken. We waren niet de enigen die er zo
over dachten; de boot zat vol met vogelaars en
natuurminnaars. We kwamen ze die dag nog
vaak tegen, sommigen iets te vaak.

Het begon direct goed. Wim en ik zagen van-
uit de bus een Grote Zilverreiger in de buurt
van het Jaap Deensgat. Aangekomen op Schier
werden we verwelkomd door een jagende
Slechtvalk boven het wad. Ook de Rotganzen
waren al weer terug uit noordelijker oorden en
volgens Wim waren er veel bij die het cijfer
12 of 13 mee kregen.

Bij de Westerplas kregen we te maken met een
soort trefpunt. Een stuk of vier verenigingen
hadden zich hier verzameld en twistten of de
Havik geen Sperwer was en andersom. Wij
hielden het op Havik en we wonnen, want de
Sperwer die even later langsvloog was toch
een stuk kleiner. Verder hier nog: Ruigpoot-
buizerd en Buizerd, Dodaars, Krakeend,
Smient, Pijlstaart, Slobeend, Tafeleend en
Kuifeend. In de bosjes ontdekte Marnix nog
een Phylloscopus-achtig beestje maar voordat
we hem op naam gebracht hadden was de
vogel al weer gevlogen. Ook alle noordelijke
lijstersoorten hebben we gezien en een rondje
dorp leverde nog wat zangertjes op. Na een
patatje of een broodje burger werden nog even
wat bosjes afgestruind. Dit leverde veel Bonte
Vliegenvangers, Gekraagde en Zwarte Rood-
staarten, Kool- en Pimpelmezen en een Blauwe
Kiekendief op.

Als laatste wil ik nog even de slechte service
van de firma Wagenborg aankaarten. Bij aan-
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komst was gevraagd of er een extra boot ging.
Dit werd bevestigd door een van de medewer-
kers. Rond een uur of vijf stonden wij dus bij
de "boot" en we waren echt niet de enigen.
Geen boot dus, tot ergernis van Mark. Zijn
moeder was al onderweg naar Lauwersoog.
Gelukkig kon hij met een particulier schip
mee.

Ik met een noodgang naar het dorp gefietst en
de firma Wagenborg gebeld. Het gesprek ging
ongeveer zo: "Nee meneer, u liegt. Dat kan
niemand van ons gezegd hebben en wij vangen
die mevrouw niet voor u op want die particu-
liere boten zijn alleen maar concurrentie”.
Opgelegd! Tweede poging: " Nee meneer wij
willen ons daar niet druk over maken.” " Dan
bel ik nu de krant!" " Eh, meneer wacht even,
ik zal kijken wat ik voor u kan doe." Belache-
lijk!!!

We hopen dat de medewerking van derden in
het volgend jaar iets beter is. Hieronder staat
alvast het programma voor 1995:

11 maart. Wandelen in de omgeving van
Smilde samen met JN.M. afdeling Assen.
Vertrek trein 8.18 naar Assen. Terug in de
middag. O.l.v. Mamix.

15 april. Wandelen of fietsen in het Lauwers-
meergebied. Bus 63 om 8.20 uur vanuit Gro-
ningen. 8.10 uur verzamelen bij de bus.

13 mei. Wandelen in de Wedderbergen. Ver-
trektijden hoor je bij opgave.

24 juni. Fietstocht door Oost-Groningen op
zoek naar akkervogels. We huren een fiets in
Winschoten. Vertrektijden en plaats hoor je bij
opgave.

N.B. voor alle excursies geldt: vantevoren
opgeven bij Aaldrik en denk aan brood en
andere versnaperingen.

Aaldrik Pot. Georg van Saksenlaan 47a
9902 JE Appingedam. Tel. 05960-29695



