Noordzeetrip 9 oktober

Op 9 oktober vertrokken we met 40 enthousi-
aste vogelaars aan boord vanuit de haven van
Lauwersoog. Voor deze "pelagische tocht"
werd een vissersboot gehuurd die ons de gele-
genheid gaf de vogels op de Noordzee eens
van dichtbij te bekijken. Toen we om 8 uur
vertrokken was het vrij nevelig en de wind

Pieper op zee ... (Eric Koaps)

was zwak, waardoor onze verwachtingen wat
terugliepen.
Het enige interessante op de Waddenzee was
een langsvliegende Roodhalsfuut. Eenmaal op
de Noordzee bleven vele meeuwen op een
behoorlijke afstand van de boot, maar nadat de
meegebrachte chum - visafval - in een netje
achter de boot werd gesleept, kwamen ze mooi
dichtbij. Tussen deze groep meeuwen waren
twee Drieteenmeeuwen aanwezig. Later vliogen
er een adulte Dwergmeeuw in zomerkleed en
een onvolwassen Jan-van-gent.
Een langsvliegende Alk zorgde voor heel wat
opwinding, want deze soort wordt vanaf de
wal maar zelden gezien. Omdat deze vogel
zich op geringe afstand liet bekijken konden
we de verdikte snavel goed zien. Er volgden
nog enkele langsvliegende en zwemmende
Alken. Totaal werden er deze dag ongeveer
vijftien gezien. Verder zagen we twee Kleine
Jagers, een 3 Grote Zeegend, een klein aantal
Roodkeel- of Parelduikers, een Zeekoet en de
meer algemene soorten als Eiders en Zwarte
Zeegenden. Opvallend was het langsvliegen
van enkele Koperwieken, Zanglijsters en Gras-
piepers. Eén Graspieper was waarschijnlijk zo
moe van zijn reis dat hij op de boot ging uit-
rusten. Deze vogel was erg tam en liep tussen
benen door, over schoe-
nen heen en éénmaal
werd hij zelfs opgemerkt
op het hoofd van een
van de deelnemers.
Nadat we ons tegoed ge-
daan hadden aan snert
met worst (de velletjes
van de worst vielen zeer
goed in de smaak bij de
Zilvermeeuwen), beslo-
ten we weer terug te
gaan naar Lauwersoog.
We vonden allemaal dat
de dag - ondanks de
slechte vooruitzichten -
geslaagd was. Zoveel
Alken zie je niet snel
weer. Voor herhaling
vatbaar dus.
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