Noorderleeg

Op 20 februari stond er een excursie op het
programma naar het ‘Noorderleeg’. Zo’n 25
enthousiastelingen waren op komen draven.
Het was een prachtige dag, niet alleen van-
wege de vele vogels maar ook vanwege de
sfeer die er over het landschap hing. Wie
geniet er niet van de grote aantallen Bonte
Strandlopers, die met z’n allen een luchtshow
verzorgen tegen de achtergrond van een
strakblauwe lucht. Ze wentelen en draaien en
laten zich telkens van een andere kant uitste-
kend bekijken. Maar er was meer. Soppen
over de drassige bodem, tot je enkels weg-
zakken, jezelf vervloeken dat je geen laarzen
hebt aangedaan.

Waarom ze dit gebied Noorderleeg noemen
is direct duidelijk want het is de enorme
leegte van dit gebied die zo overweldigend
is.
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Het beestenspul weet deze leegte goed te
waarderen. Duizenden Brandganzen (er werd
flink gegokt omtrent het precieze aantal)
hebben we gezien, Grauwe Gans en Riet-
gans. En eendensoorten zoals Pijlstaart,
Smient, Wintertaling, Middelste Zaagbek en
Bergeend.

We hebben geen Smelleken aangetroffen, wel
Buizerd, Torenvalk en Slechtvalk.

Naast de Bontjes konden we genieten van
Kieviten, Scholeksters, Wulpen, Zilver- en
Goudplevieren.

Hoog in de lucht het hoopgevende geluid van
Veldleeuweriken, op de grond hun familiele-
den: de Strandleeuweriken. Andere winterse
gasten waren Fraters en Sneeuwgorzen.

Ook de vondsten waren indrukwekkend: drie
dode Zeekoeten, dode meeuwen, bloedige
taferelen van gedode en deels verslonden
Bontjes.

Tegen een hekwerk leunde een wel heel
vreemde ‘vogel’, een opblaasmevrouw. Of er
ter plekke gebruik van haar was gemaakt,
konden we niet vaststellen. We zijn snel
doorgelopen.

Vera Jongman



