Ornithofiel telefoongesprek

Laatst hielp ik een vriend in zijn antiquarische
boekwinkel toen de telefoon ging.

“Met De Vries, ik bel even om te vragen of u
ook boeken over kippen heeft.”

“Momentje, ik kijk even op de plank met vogel-
boeken.”

“Kippen zijn geen vogels, mijnheer!”

Daar was ik even stil van, maar de klant is
koning. Als de heer De Vries in de overtuiging
leeft dat kippen onder de zoogdieren vallen dan
is dat zo, zeker als hij van plan is voor zijn
aankopen te betalen.

“Eh, wat zijn het dan, denkt u?”

“Kippen zijn hoenders.”

“Prima, mijnheer De Vries, ik kijk even op de
plank met hoenderboeken.”

En zo makkelijk is dat!
Jan Allex de Roos
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