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Excursie Schiermonnikoog, 7 april 2001

De 20 deelnemers namen om 09:30 de boot

vanuit Lauwersoog. Sommigen genoten binnen

van koffie en gevulde koeken, anderen keken

buiten naar vogels. Dat leverde al snel een

Dwergmeeuw en enkele overvliegende Visdieven

op. Ook was er een flinke trek van Rotganzen
naar het oosten.

Op Schiermonnikoog zijn we over de Wadden-

dijk naar het oosten gelopen. Aan het begin van

de kwelder zaten grote groepen Brand- en Rot-

ganzen. Er zat al een enorme kolonie Kokmeeu-

wen die door een ó Blauwe Kiekendief

allemaal opvlogen. In de polder zagen we

verder nog diverse Witte Kwikstaarten

met daartussen drie Rouwkwikstaarten.

De kwelder leverde verder enkele Tapui-

ten en voortdurend rondvliegende Blauwe

en Bruine Kiekendieven op. Ook zagen

we enkele Buizerds en een paar maal

zelfs een Havik, een soort die tegenwoor-

dig ook op Schier broedt. Op de Ooster-

kwelder hebben we een tijdlang op het

Kobbeduin gebivakkeerd met zingende

Fitissen, Heggenmussen, Winterkoninkjes

en Tjiftjaffen. Ook zagen we af en toe

een Lepelaar overvliegen. Vervolgens zijn

we over het kwelderpad naar het oosten

tot aan de vierde slenk gelopen. Ondertus-

sen konden we heel mooi de verschillen

tussen Kleine Mantelmeeuw en Zilver-

meeuw zien. Ook vloog er een Boeren-

zwaluw langs. Plotseling was er enorme

paniek onder de Zilvermeeuwen op de

kwelder die werd veroorzaakt door een

jagende Havik.

De terugtocht ging met wind tegen eerst

via het Noordzeestrand. Over de Noord-

zee vlogen Eiders en Zwarte Zee-eenden

en er werd één Roodkeelduiker gezien.
Na enkele kilometers tegen de wind in,

zijn we de stuifdijk overgestoken om

verder in de luwte te lopen. Vanaf de

stuifdijk zagen we nog een groepje Grote

Sterns over zee vliegen. De duinen en het

bosgebied leverden weer andere soorten

op, onder andere Kneu, Groenling, Wa-

terral, Putter en Roodborsttapuit. We zijn

aan het eind van de middag naar het dorp

gelopen en zagen onderweg de Kleine

Barmsijs, één van die speciale broedvo-

gels van Schier. Enkele diehards zijn
vanaf het dorp terug naar de boot gelo-

pen, maar de meesten prefereerden de

bus.

Zeer voldaan en moe werd er op de boot

nog wat nagepraat en nagevogeld (met
een Slechtvalk over zee en een trekkende

Buizerd). Men was het er over eens dat

Avifauna toch wel éénmaal per jaar een

Schierexcursie zou moeten organiseren.

Klaas van Dijk

Al vele jaren organiseert Avifauna Groningen

regelmatig excursies naar het Friese Schiermon-

nikoog. De meest recente tocht vond plaats op 7

april jl. De weersvoorspelling was niet al te

gunstig en ’s ochtends regende het nog toen we

in Groningen op de bus stonden te wachten.

Toen de bus Noord-Groningen doorreed braken

de wolken. De zon begon te schijnen en het is

de hele dag zonnig gebleven. Alleen tegen zes

uur ’s avonds viel er wat regen uit een buitje.


