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Recensie

Fascinerend is om te zien hoe de zwarte rups 'openbarst' om te veranderen

in een groene pop of hoe de 'verkreukelde' vlinder uit de pop kruipt om na

zijn vleugels opgepompt te hebben, wegvliegt om voor een volgende generatie

te zorgen.

Het is van oorsprong een kinderboek maar ook voor volwassenen zeker de

moeite waard. Zo lezen we op pagina 21: "Jammer genoeg halen veel mensen

al het onkruid uit hun tuin weg. Dat is vervelend voor de rupsen. Die heb-

ben dan vaak niet genoeg te eten. Ook sterven veel rupsen door het gif dat

tegen ongedierte wordt gebruikt. Daarom zien we alleen veel vlinders in tui-

nen zonder gif, met wat onkruid erin."

Kortom een boek voor iedereen die kinderen iets wil laten zien van de schoon-

heid van de natuur.

Heiderose en Andreas Fischer-Nagel: Een vlinder ontpopt zich.

Meulenhoff Informatief Amsterdam, 1989

ISBN 90 290 9629 I ; pp 90

In het boek 'Een vlinder ontpopt zich' wordt aan de hand van talrijke foto's,

die vergezeld worden van een korte en duidelijke tekst, het leven van de dag-

pauwoog in beeld gebracht. De gehele gedaanteverwisseling van ei via rups

en pop tot vlinder wordt op de voet gevolgd.


