’t Kruithoekje

Veldboeket

“En dan, wat is natuur nog in dit land,
Een stukje bos niet groter dan een krant”

Mensen uit mijn omgeving vertellen me vaak wat er
vroeger aan wilde planten groeide. Van opvallende
planten en planten die nooit echt algemeen waren, we-
ten de meesten verbazend veel af. “Langs de beek,
voor de kanalisering groeiden er Paosblomkes.” Sleu-
telbloemen zijn dat.

“Nu zijn ze weg, maar die en die heeft er voor die tijd
wat uitgegraven en in de tuin gezet. Daar staan ze nog
steeds.”

De vochtige weilanden stonden vol met “vlieesbloemen
en bevertjes”, dat zijn Echte koekoeksbloemen en mis-
schien Veenreukgras. Daar werden veldboeketten van
geplukt. Een enkeling weet te vertellen, dat er in die
boeketten ook orchidee&n zaten. Niemand die daar
kwaad in zag. Wat is voor kinderen mooier dan een
veldboeket te kunnen plukken, zonder zicht te hoeven
afvragen of hierdoor de Nederlandse flora verarmt?

En Klokjesgentianen, daarvan weten sommigen ook
nog een paar plekken op te noemen, die waren nooit
gewoon en die te vinden is altijd iets speciaals ge-
weest. En op een vaasje zullen ze best mooi en lang
staan.

Ik werd gebeld door iemand, die van mij een monito-
ring-route heeft overgenomen, over een prachtig veldje
Dophei met Klokjesgentianen, waar Gentiaanblauwtjes
vliegen. Er was nogal wat vernield, zei ze. Er was met
paarden gereden, er lag rommel en er waren een hele-
boel Klokjesgentianen verdwenen. Geplukt? En door
wie?

Na het telefoongesprek bleef ik zitten met de volgende
vraag: Is er nu iemand die thuis een mooi veldboeketje
op tafel heeft staan, met Klokjesgentianen erin? En
wat zal-die denken van de witte puntjes erop? Gepro-
beerd om ze eraf te peuteren of gewoon niet gezien?
En lopen er straks van die vieze larfjes over tafel -
waar komen die vandaan - dat heb je nou van die veld-
boeketten, altijd dat ongedierte - weg ermee.
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