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Wintervlinder

Zo kregen we een telefoontje van een meneer die zijn hele

tuin vlindervriendelijk had ingericht: bloemenakker met een-

jarigen die extra veel nectar geven, delen van het hooilandje
laten overstaan in de winter, Buddleja’s en Hemelsleutel in

beschutte hoekjes op het zuiden. Prachtige pollen brandne-

tels, klaar om belegd te worden. Maar geen vlinders. "Nou.

dat komt wel in juli en augustus", zeiden we in juni, "dan

stikt het van de Dagpauwogen, Kleine vossen en Gammauil-

tjes in uw tuin". Mooi niet!

"Nee, september wordt nog een prachtige maand om van de

Atalanta’s en Distelvlinders op uw Buddleja te genieten”, zei-

den we in augustus.
Mooi niet, twee koolwitjes had meneer gezien, twee hele

koolwitjes!

En dan de excursies. Met twintig mensen op pad tijdens een

vlindercursus: "Dit is een prachtig veldje voor het Icarus-

blauwtje, tijdens normale jaren". "Hier kunt u in een goed
seizoen tientallen Argusvlinders zien". "Ja, de Gehakkelde

aurelia is een vaste gast langs deze bosrand, als het niet

regent". "Als u nu de veldgids er allemaal even bijpakt, dan

lopen we nog één keer de soorten langs die we hadden kun-

nen zien tijdens deze tocht".

Maar onlangs was er dan toch een echte topdag: vijf soorten

in een parkje in Goes! Vijf Atalanta’s, twee Kleine vossen,

een Klein koolwitje, twee Klein geaderd witjes en een echte

Gehakkelde aurelia! Zie je wel, het viel best wel mee dit jaar!

Natuurlijk, er waren ook een paar mooie dagen. Prachtige

dagen om te inventariseren en even te genieten van de ka-

kelverse vlinders die verschrikt van alle zon uit de poppen

tevoorschijn schoten. Prachtige dagen, maar meestal net op

een veijaardag van een familielid waar Je echt naar toe

moest.

Maar we blijven optimistisch. Er gloort tenslotte nog hoop

aan de horizon. Op het randje van de winter kan het Jaar

nog gered worden. Als de regering haar poot maar stijf
houdt is er nog een laatste kans. Dan beloven de vakbonden

ons immers weer een hete herfst!

En anders is er altijd nog de Wintervlinder.

Henkjan Kievit

Als het niet te koud is, dan is het wel te warm en is het niet

te droog, dan is het wel te nat. Natuurlijk zijn er dagen dat

temperatuur en neerslag optimaal zijn, maar dan waait het

wel te hard. Prachtige zomerdagen, zonder een wolkje (en

dus een vuiltje) aan de lucht zijn ook weer niks, omdat de

nachten dan te helder zijn voor een goede nachtvlinder-

vangst. Kortom, het is niet gauw goed. Je zou haast kunnen

stellen dat vlinderaars minstens zo kieskeurig zijn als de

dieren die ze zo bewonderen.

Maar laten we er niet omheen draaien, het was een waarde-

loze zomer! Nou, nou, dat moet je toch wat nuanceren, hoor

ik u al denken, we hadden toch een prachtig voorjaar. Dat

klopt, een prachtig voorjaar, maar het was een waardeloze

zomer! Toch zijn de boeren niet geheel ontevreden dit jaar,
het was bijzonder groeizaam weer. Maar wel een waardeloze

zomer!


