
HoeHumboldt’slof doorBrahminnen

wordt verkondigd

« Hij (uumbolut) werd geplant in den tuin van sitta (de gemalin

van ruma) ,
die bijzondere zorg voor hem droeg, omdat hij hare kin-

deren (do planten) zoo zeer beminde, en daarom trachtte zij hem zoo

lang als mogelijk was voor haren tuin te behouden. Maar hoe ouder

hij werd, destemeer verbreidde zich zijn geur; ja deze steeg zelfs

tot voor den troon van Brahma, die hem voor zijnen godenhemel ver-

langde. Doch het zaad zijner vruchten werd uitgestrooid over den

akker gods, opdat hij leerlingen voortbragt, die zijne leer, de leer

van het door hem wijd geopend boek der natuur, verbreidden. Hoe

schoon moet de natuur zijn in een land, dat zulk eenen man kon

voortbrengen! Gezegend Duitschland!
”

.

Hg.

Te Calcutta verschijnt een tijdschrift, getiteld: The Hindufriend, dat

door twee Brahminnen geredigeerd wordt. Daarin komt eene volledige

levensgeschiedenis van ALEX. V. HUMBOLDT voor, die met de volgende

woorden eindigt:

(Bonplandia, 1862, p. 302.)


