
Hoe de »Western Union Telegraph Company” aan
tijdingen aangaande de wedrennen kwam.

En toch.... vier dagen lang verspreidde deze berichten omtrent

hetgeen er voorviel; en juiste berichten ook. Was dan het toezicht

ontoereikend ?

Geenszins: ziet ge daar, kort bij de gereserveerde plaatsen der

weddenden
,

die prachtige équipage : twee heeren en twee dames bezetten

het rijtuig en terwijl de deftige groom op de bok , met zijn hoogen

hoed op, onbewegelijk in de verte blijft staren, komen en gaan de

beide heeren binnen de ruimte en komen beurtelings aan het overig'

gezelschap mededeelen, wat er belangrijks is voorgevallen.

Dat rijtuig is een regelmatig seinbureaü van de Western Union

Gompany. Die onbewegelijk zittende groom heeft een gloeilamp in den

bol van zijn hoed en in dien hoed is een gat. Op eenigen afstand is, aan een

hotel, een observatie-post opgericht: een soort van kooi, rondom van

zwarte laken behangen
,

met een spleet in een van de wanden, waar-

door, met behulp van een goeden kijker, men het lichtend punt in

den hoed kan zien. SeinVlaggeljes aan het hotel melden aan de heereh

in ’t rijtuig of men het licht kan zien; en een van die heeren kan,

door middel van een strooraverbreker , die lamp naar verkiezing kortere

of langere poozen aaneen doen schijnen. Een lange poos is een streep,

een korte een punt van het Morse-stelsel.

Tioo kwam de Gompany achter de geheimen !

{La Lumi'ere Electrique du 28 novr. 1891).

De genoemde maatschappij achtte het van hare plicht en roeping

overal tijdingen te verspreiden aangaande de wedrennen te Brooklyn.

Maar hoe daaraan te komen. De Jockey Club behield zich het uitsluitend

recht voor, die tijdingen te verspreiden; zij wilde ook wel een deel

van dat recht afstaan aan de Western Union Company; maar voor een

prijs, die deze daarvoor meende niet te mogen besteden.

Gedurende de eerste dagen van de wedrennen ontspon zich hieruit

een strijd tusschen slimheid en overmacht. De maatschappij bouwde

van hare zijde nabij het terrein palen en hooge stellingen, van waar

men op het terrein kon zien: maar de Club stelde daartegenover

schuttingen , die het inzien verhinderden. Mannen en vrouwen
,

met

postduiven tusschen de kleêren, bezochten het terrein en lieten die

vlugge boden op, zoodra die een bericht konden overbrengen; maar

nauwlettend toezicht belette ook dit. Men meende de Company over-

wonnen te hebben.


