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Volgens bericht in de Agronomische Zeitung van 1869, p. 621, werd

het Zuidwestelijk gedeelte van Engeland in September van dat jaar

door dichte zwermen van de zoogenaamde lievenheersbeestjes of liever-

heershaantjes, Marienkäfer (Coccionella), zoo bezocht, dat men onwil-

lekeurig aan de Egyptische plagen dacht. Hier echter is het geen

plaag, maar een zegen geworden; want zij bevrijdden de hopplantaad-

jes van de bladluis, door welke zij geweldig aangetast waren.


